Onnoembaar afwezig
Was de Vader aan het kruis
Jezus losgelaten

Heel ver weg van huis

Mijn God in plaats van Vader
Hing Hij daar alleen

Door iedereen verlaten

Riep Hij door merg en been

De hel wilde Hem vangen
Maar toen was het genoeg
De banden braken vrij
Omdat Hij de zonden droeg

De schepping was niet langer
In de ban van dood en graf
Voortaan nooit meer eenzaam
Vergeven is de straf

Onnoembaar aanwezig

De dood tenietgedaan
Pasen brengt nieuw leven
De liefde breekt zich baan




Kerkdiensten en co

2 april

7 april

9 april

10 april

16 april

23 april

30 april

7 mei

14 mei

18 mei

21 mei

28 mei

29 mei

4 juni

11 juni

18 juni

25 juni

09.30 u

18.30 u

19.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u
18.30 u

09.30 u
18.30 u

09.30 u
18.30 u

09.30 u
18:30 u

09.30 u

09.30 u
18.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u

18.30 u

09.30 u

18.30 u

Ds. B.M. van den Bosch
Openbare belijdenis
Ds. G. Lugthart - Kamerik

Goede Vrijdag
Ds. B.M. van den Bosch

Eerste Paasdag
Ds. B.M. van den Bosch
Ds. J. de Wit - Jaarsveld

Tweede Paasdag
Paaszangdienst

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. C. Boele - Polsbroek

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. J.W. Verboom - Groot-Ammers

Ds. N.M. Tramper - Zeist
Ds. A.D.J. Wessels - Woudenberg

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. A. van Dalen - Lopikerkapel

Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo
Ds. B.M. van den Bosch

Hemelvaartsdag
Ds. B.M. van den Bosch

Ds. B.M. van den Bosch
Ds. E. de Mots - Ridderkerk

Eerste Pinksterdag
Ds. B.M. van den Bosch
Ds. B.M. van den Bosch

Tweede Pinksterdag
Pinksterzangdienst

Ds. B.M. van den Bosch
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P.B. Verspuij - Otterlo

Ds. B.M. van den Bosch
Viering Heilig Avondmaal

Ds. B.M. van den Bosch
Dankzegging Heilig Avondmaal

nog niet bekend
Ds. B.M. van den Bosch

Ds. B.M. van den Bosch
Bediening Heilige Doop (onder voorbehoud)
Ds. B.M. van den Bosch

N

. Kerk en Eredienst
. St. Woord en Daad
. Onderhoud orgel

. Kerk en Eredienst
. St. De Hoop
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. Diaconie
. Onderhoud gebouwen

. Diaconie

. ZOA Collecte
. St. Jans project
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. St. Ontmoeting
. Onderhoud gebouwen

. Diaconie
. Plaatselijk Evangelisatie

GZB

. Kerk en Eredienst
. Kerk in Actie Project 10.27 (GZB)
. Onderhoud gebouwen

. Diaconie
. De Wingerd
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. HGJB
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. Steunfonds GB
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst

1ZB

. Onderhoud gebouwen
. GZB Pinksterzendings deelgenoten

. Kerk en Eredienst
. Diaconie
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. Plaatselijk Evangelisatie
. Friedenstimme (tevens Avondmaalscollecte)

. Diaconie
. De Wingerd
. Onderhoud gebouwen

. Kerk en Eredienst
. Medische Zending
. GZB
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Voor informatie over de 'autodienst’ (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), kunt u contact opnemen met diaken H.W. van Setten, tel.nr. 0348-448442.

Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-18700842. Hij zal kijken of hij het kan verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Kerkrentmeesters:

Diaconie:

Hervormde Gemeente Linschoten
NL60 RABO 0336 3018 55

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26



Verjaardagskalender S

(A

In het tweede kwartasl hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen een
kaartje?

De verjaardagskalender is alleen in de papieren versie beschikbaar U kunt deze
opvragen door een mailtje te sturen naar kerkklanken@hervormdlinschotennl

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk geteliciteerd met uw verjaardag. wij
wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u 1igt.



mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

Nieuws vanvuit de kerkenraad /3

We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat
dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.

Beste gemeente,

Inmiddels zijn we na het verschijnen van KerkKlanken in december
vorig jaar alweer beland in het voorjaar van dit jaar. We leven
momenteel in de zogenaamde veertigdagentijd. Van oudsher is dit
een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden
van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Op weg zijn we naar de laatste week in de veertigdagentijd, de
stille week. De week omvat de dagen Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Stille Zaterdag. Daarna is het Pasen! Na al het lijden en
ook het sterven van Christus is er dan de opstanding van Christus
op de Paasmorgen. Dat hopen we op Eerste en Tweede Paasdag
met elkaar te vieren in de kerk. Vieren u en jullie mee?

We wensen u en jou allen gezegende Paasdagen toe!

Wijkindeling

We zijn als kerkenraad dankbaar dat de vacatures in onze
kerkenraad weer vervuld zijn. Inmiddels hebben een aantal
broeders gekeken naar de huidige wijkindeling. De kerkenraad is
voornemens om naar vijf wijken te gaan ipv zes. Dit heeft te
maken met het feit dat broeder Voorwinden het
ouderenpastoraat voor zijn rekening is gaan nemen van meerdere
wijken. Wijk zes zal daarom herverdeeld worden onder de overige
wijken. In de kerkenraadsvergadering van D.V. 22 maart is hier
een beslissing over genomen. De definitieve wijkindeling zal met u
worden gecommuniceerd via de site van de kerk en in
KerkKlanken. U weet dan tot wie u zich kunt wenden wat betreft
het pastoraat in uw wijk.

Belijdenis van het geloof

We zijn dit seizoen verheugd dat een dertiental
belijdeniscatechisanten catechese hebben gevolgd in de
achterliggende periode. Inmiddels is deze groep in de afrondende
fase wat betreft de catechese. Verheugd zijn we dat alle
belijdeniscatechisanten belijdenis van het geloof hopen af te
leggen. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op D.V.
zondagmorgen (Palmpasen) 2 april. We kijken uit naar een
gezegende dienst met onze jongeren en bidden voor hen om
volharding in de weg met Christus en Zijn kerk.




Jubileum zondagsschool Samuél

Inmiddels is het 50 jaar geleden dat onze zondagschool Samuél
opgericht werd. In de eredienst van D.V. 7 mei zal er uitgebreid
stilgestaan worden bij dit heugelijke feit. We danken hierbij de
mensen die jarenlang hun talenten voor de zondagschool hebben
ingezet en nog steeds inzetten. We hopen dat met de hulp van
onze God ook de komende jaren dit belangrijke werk in de
gemeente gecontinueerd mag worden.

Bezoekzuster

Al vele achter ons liggende jaren hebben bezoekbroeders de
wijkouderlingen bijgestaan in de pastorale huisbezoeken.
Bezoekbroeders zullen er ook uiteraard in de toekomst blijven
binnen de wijken. De kerkenraad heeft in de vergadering van 25
januari jl. besloten om de mogelijkheid te bieden om ook
bezoekzuster(s) te laten participeren in de wijken om de
ouderlingen bij te staan in het pastorale werk. Als kerkenraad
denken we dat de bezoekzuster een waardevolle aanvulling kan
betekenen in het pastoraat.

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuijderduijn, scriba

UE RENT JONG £N_. Uf DIENT GOD. HOE DAN?

® Wat komt er in deze tijd op christelijke jongeren af?

Welke struggles hebben zij?
Op welke manier proberen jongeren God bij hun leven te betrekken?
Hoe doen ze dat als het gaat om het lezen van de Bijbel,

gebed, keuzes, relaties en mediagebruik?

Wat hopen wij voor hen en wat is de praktijk?

° Hoe gaan we hen daarin voor?

OP DEZE GEMEENTEAVOND IS DOPPSGENOOT GAROP LOCHT TE GACT

GAROP IC LEPAMP EN STUDLECOOPDINATOP OP DE EVANGELIGCIE HOGECCHOOL
\g IN AMERSFOOPT VANUIT ZIUN £DVAPING MET WET WEPK ONDER JONGEPEN

ZAL K17 MET ONG NADENKEN OVER DEZE VPAGEN.

Het zal een interactieve avond zijn.

ledereen die hart heeft voor de jongeren in onze gemeente
is hiervoor uvitgenodigd.

En ook de jongeren zelf (vanaf 16) zijn van harte welkom!

%’ IMLOOP VANAF 1745 UUP. LOCATIE DE WINGERD




Nieuws van de zendingscommissie

"'De plek waar God je naar
toe roept, is die waar jouw
diepste verlangen en
's werelds diepste honger elkaar
ontmoeten’.

Deze quote inspireerde mij
in mijn zoektocht naar het leven
van mijn verlangen."

& wdvries@gzb.nl
@) @Hartenzorgvooralbanie
K] Hartenzorg voor Albanié

Op zondagochtend 15 januari kwam Wilma de Vries kennismaken met onze gemeente. We kijken dankbaar terug op
deze ontmoeting. Inmiddels is de uitzenddienst geweest en is Wilma afgereisd naar Albanié.

Nieuwsbrief januari 2023, bron GZB

Verwonderd

Lang heb ik gedacht: ‘als ik eerst maar de eerste nieuwsbrief verstuur’. Want, zo was mijn gedachte, dan weet ik
concreet naar welke plek de HEERE mij leidt. Nu is het zover: de eerste nieuwsbrief bent u nu aan het lezen.
Verwonderd kijk ik terug. Op wonderlijke wijze heeft de HEERE gezorgd en geleid. Verwachtingsvol kijk ik daarom uit
naar het wonen en werken in w

Albanié met in mijn hart het

lied: Laat mij zijn een instrument
Heer, in Uw hand en gebruik mij
waar Gij wilt, dat ik U dienen

zal. Geef mij een open hart, dat 't
stille schreien hoort en laat mij
helpen waar 't leven zo zwaar
schijnt te zijn. Laat mij steeds
wijzen Heer, naar Uw genadetroon. ‘
Hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.




Terugblik

2022 was voor mij een bijzonder jaar. Begin van het jaar waren er voorzichtige contacten met de GZB die uitnodigden
naar meer. Aangemoedigd door mijn kerkenraad en de mensen die biddend rondom mij staan werden gesprekken
gevoerd en onderzoeken ondergaan. Een hoogtepunt was het bezoek aan Albanié in april/mei. Een aantal dagen
oriénteerde ik mij op het werk van Fokusi (het kerkenprogramma van de GZB in Albanié) en maakte ik kennis met ABC

Bid- & dankpunten

Dankt u mee voor:
De trouwe zorg en leiding van de HEERE in
de afgelopen jaren
De GZB (de organisatie en fijne collega’s)
De goede contacten die er al zijn in Albanié
De vooropleiding, in het bijzonder de goede tijd
in Engeland
De fijne woonplek die gevonden is
De enthousiaste thuisfrontcommissie die in
alles ondersteunt
De betrokken en warme gemeente waartoe
ik behoor en mij uitzendt in de dienst van de HEERE
De betrokken deelgenoten gemeenten:
Herv.gemeente de Bron Urk, Hervormd
Genemuiden, Hervormd Linschoten en
Hervormd Uddel
De vele steun die ik mag ervaren:financieel, in
gebed en de bemoedigingen die ik op
allerlei manieren ontvang.

Bidt u mee voor:

. De kwetsbare kerken in Albanié

o Het leren van de taal

. Een goede start in Albanié

Health Center en Teen Challenge, twee partners
waarmee ik zal samenwerken. Ook reisde ik het
prachtige land door om vakantie te houden, maar
vooral om rustig na te denken en het land te
ervaren. Enthousiast en overtuigd kwam ik terug en
met een dankbaar hart zette ik eind juni mijn
handtekening onder het contract met de GZB. Na
een lange zoektocht wist ik eindelijk naar welke plek
de HEERE mij leidt. Alle eer aan Hem!

Ik diende mijn ontslag in en per 1 september startte
de vooropleiding van de GZB. Tien weken bracht ik
door in Engeland om aan het All Nations Christian
College de EN-route course te doen. Intensieve,
maar vooral leerzame weken. Onderwerpen die
voorbijkwamen: Wie ben ik? De Bijbel en missie.
Cultuur en religie. Relatie en integratie tussen
culturen. Integrale missie: bouwen aan Gods
Koninkrijk. In Nederland volgde ik nog een pittige,
maar leuke veiligheidstraining en kreeg ik nog
aanvullende lessen van de GZB. U begrijpt: een
stevige basis om in een ander land met een andere
cultuur aan de slag te gaan.

Ook kijk ik dankbaar terug op de presentatieavond
voor de gemeente en op de contacten die zijn
ontstaan met de deelgenotengemeenten.



Nieuw GZB-doel uitgangscollecten

Missionair dienen onder de pygmeeén van Noordoost Congo

Y
\‘

Waarom is dit project nodig?

! ﬂ,? Pygmeeén zijn in Afrika wat de Roma in

54 Europa zijn: verjaagd, uitgebuit en
geminacht. Ze leven in grote armoede en
gaan nauwelijks naar school. Zo’'n 98
procent is analfabeet. Onder de pygmeeén
zijn nu nog nauwelijks christenen. We
geloven dat alleen het Evangelie werkelijk
een verandering kan teweegbrengen in de
vele sociale problemen die er zijn.

Wat houdt het project in?

De GZB wil lokale kerken in Noordoost Congo motiveren om zendelingen uit te zenden naar een
pygmeekamp in hun buurt. We willen de kerk ondersteunen met trainingen voor deze zendelingen. Door het
kamp regelmatig te bezoeken kan een langdurige relatie met de pygmeeén worden opgebouwd en kunnen
er openingen ontstaan om het Evangelie te delen. Ook willen we, samen met de pygmeeén zelf, nadenken
over positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, voedselzekerheid en scholing.

Door langdurig met de pygmeeén op te trekken kunnen er mooie dingen gebeuren.

Impact

‘Door de patiénten uit de pygmeeéngemeenschap werden we ons steeds meer bewust van de enorme nood
die er onder hen is, niet alleen fysiek maar ook op geestelijk gebied. Daarom wil de GZB samen met de kerk,
de Communauté Emmanuel, Gods liefde met hen delen.” Willem Folmer, zendingsarts in Congo.

Het is de bedoeling dat als gevolg van dit programma t.b.v. een deel van de pygmeepopulatie van Lolwa,
Nyankunde en Itendey (Noordoosten van Congo):

- Minimaal 10 lokale missionaire werkers zijn getraind;

- Het evangelie is verspreid en lokale groepen zijn gevormd,;

- De levensomstandigheden van de pygmeeén zijn verbeterd door nieuwe kennis over gezondheid en andere
life skills;

- Pygmeeén hun eigen gaven en mogelijkheden benutten door een verbeterde manier van leven.

Doet u ook dit jaar weer mee om dit prachtige doel financieel te ondersteunen?
Hartelijke groet van de leden van de zendingscommissie.
Egbert Kap (voorzitter) 06-47542989

Arnoud Bosse (secretaris) 0348-795033
Cora Nap (penningmeester) 06-2303097



Zondagsschool Samuel

50 jarig jubileum

4 maart 1973 - 4 maart 2023
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Op 4 maart dit jaar mogen wij
vieren dat zondagsschool Samuel
50 jaar bestaat. 50 jaar en nog
steeds wordt Gods woord verteld
op de zondagmiddag. Van half 3
tot half 4. Een uurtje maar. Maar
wel een uurtje waarin het verhaal
wordt verteld en waarin er met
elkaar wordt gezongen.

We hebben een aantal oud juffen
en meesters gevraagd om een
stukje te schrijven over hun eigen
ervaringen van het geven van
zondagsschool

Ook hebben wij als juffen en
meesters nu  een  stukje
geschreven over hoe wij het
geven  van  zondagsschool
ervaren.

Als je nu ook enthousiast ben
geworden van het geven van
zondagsschool kan je het altijd
doorgeven. We hebben nog veel
juffen en meesters nodig om zo
Gods vruchten voort te brengen
en misschien nog een jubileum te
kunnen vieren.

We wensen jullie veel plezier met
het lezen van deze ervaringen en
we willen jullie vragen om te
bidden of Gods wijngaard
onderhouden mag worden.

Veel leesplezier en groetjes van
Zondagsschool ~ Samuel  te
Linschoten




Oud juffen en meesters

Mevrouw Ruting
(september 1976 tot december
1995)

‘Aan het begin van het Zondagsschooluur vraag ik
altijd terug naar het verhaal van de vorige keer. Dus
ook deze keer, wat hebben ze onthouden van het
verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest? Dat
kon een jongen duidelijk vertellen, en met een
Linschotens accent zei hij: “Er waren vlammen als van
vuur maar hun haoren verbranden niet eens. En de
Heilige Geest komt niet zomaar, je moet er wel om
vraogen.” De vlammen van wuur hebben indruk
gemaakt en hij heeft de kern van het verhaal goed
begrepen! Zal hij het 30 jaar later nog steeds weten?'

Agnes Crum
(september 1987 tot april 2018)

‘Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven van
de periode dat ik zondagsschool mocht geven aan
de jonge kinderen van de Hervormde kerk te
Linschoten. Nu dat heb ik als heel fijn en verrijkend
mogen ervaren, die periode. Dat er kinderen door
ouders gebracht worden om de verhalen,
vertellingen uit de Bijbel te mogen horen. Dat er
een luisterend oor is zo klein als ze zijn. Dat de
verhalen door hen ook werden opgeslagen en de
week erop nog terugverteld kan worden waar het
die zondag over ging. En al die liederen en psalmen
die we samen hebben mogen zingen tot eer van
God is om stil van te worden. Heb in de 25 jaren
vele kinderen onder mijn hoeden mogen hebben
waaronder ook mijn eigen kinderen, dat is heel
bijzonder geweest. Het is ook heel bijzonder dat er
vele keren waren dat je dacht, ik kan het niet en ik
zie er tegen op om te gaan, dat je dan toch heel vrij
en rustig voor de groep de vertelling kon doen. Dat
je het niet alleen hoefde te doen, dat was heel fijn.
Ik heb de 25 jaren heel fijn en zegenrijk ook voor
mij zelf ervaren. En hoe mooi is het om zolang in
Gods wijngaard te mogen arbeiden en zoveel
vertellingen te hebben mogen vertellen!

Maarten Hilgeman
(Eind 1976 tot februari 1986

'Via familie ben ik bij het werk van de zondagsschool
terecht gekomen. Met veel plezier heb ik het vele
jaren gedaan. De opkomst van toen ongeveer 25
kinderen per groep en er waren 4 groepen. De
vertellingen waren fijn om te doen, vele kinderen
mochten de grootheid van de Heere horen en van Zijn
liefde mochten ze zingen. In de 4 groepen mochten ze
de rijkdom van het evangelie horen. Met kerst was het
een hoogtepunt in Bijbelvertelling en vrije vertelling,
dast de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen om
ons te redden van onze zonden. Dat de Heere onze
God nog vele jaren zijn zegen mag geven over het
zondagsschoolwerk.

Henk van Dijk
(oktober 1999 tot maart 2003)

‘Fijn dat ik mee heb mogen werken in het
Zondagsschool werk in Linschoten. Samen met André
hadden wij groep 3. Het was voor mij een mooie tijd,
al is die kort geweest. Het mooiste was om de
vertelling te mogen doen. De kinderen iets mogen
doorgeven van de bijbel. Wij mochten zaaien en God
zal de wasdom geven. Daarnaast hebben we nog wel
eens een Bijbelse quiz gedaan en ook gesprekjes
gehad met de kinderen. Fijn dat de Zondagsschool al
zo lang bestaat en ik wens jullie nog veel jaren toe. Dat
nog veel kinderen de verhalen uit de bijbel mogen
horen. Vanuit Voorthuizen wens ik iedereen van de
leiding het allerbeste toe.




juffen en meesters van nu

André de Ruijter
(januari 1996 tot heden)

‘Al jaren mag er op zondagmiddag een moment zijn
dat de bijbel open gaat op het niveau van de kinderen.
Het bijzonder om daar al heel wat jaren een bijdrage
aan te leveren. Het is Gods wijngaard. Als ik terug kijk
is het in de loop van de jaren steeds meer op mijn
hart gebonden om het evangelie aan de kinderen te
vertellen. Het is van levensbelang dat de kinderen van
jongs van weten van het geloof en wat onze Heere
Jezus voor iedereen heeft gedaan, Redding gebracht.
Mooie momenten er veel geweest, in de lessen en
tijdens de vele vieringen, 2e kerstdag en goede vrijdag,
met het opzeggen etc. De zondagsschool lessen
mogen we geven in op opdracht van God en met Zijn
Kracht.'

Josanne van Aalst
(april 2000 tot eind 2007 en
september 2011 tot heden)

‘Meer dan de helft daarvan ben ik bij de
zondagsschool betrokken. Acht jaar lang ben ik er als
kind naartoe gegaan. Prachtige verhalen gehoord,
mooie herinneringen heb ik aan betrokken juffen en
meesters. Al weer 19 jaar lang ben ik zelf
zondagsschooljuf. Heel veel kinderen heb ik de
afgelopen jaren leren kennen. Kinderen uit
verschillende  woonplaatsen, van verschillende
scholen, met allemaal hun eigen plek. Belangrijk om
op zondagsschool te horen van Jezus maar ook met
elkaar in gesprek te zijn over wat je bezig houdt.
Elkaars perspectieven en beleving proberen te
begrijpen. Waardevolle gesprekken, heel veel van
geleerd, kinderen zijn daarin een voorbeeld. 50 jaar
zondagsschool! Elke zondagmiddag was Hij erbij, een
mijlpaal om dankbaar voor te zijn.’

BOND VAN HERVORMDE

@@ ZONDAGSSCHOLEN

rmeerde grondslag

Annemarie de Ruijter
(september 2009 tot heden)

'Zo lang ik me kan herinneren houd ik al van de
zondagsschool. Toen ik vier jaar was hebben mijn
ouders me naar de zondagsschool gestuurd en ik ben
er niet meer weggegaan. Na de laatste groep mocht ik
aan de slag als hulpjuf en daarna kwam de vraag of ik
het ‘'echt’ wilde doen. Wie ben ik dan om die kinderen
te vertellen van onze grote God? Gelukkig mogen we
het biddend doen, mogen we weten dat ook de
zondagsschool een werkplaats is van de Heilige Geest.
Dat betekent dat het ontzettend mooi is dat we
ingeschakeld worden, maar dat het God is die de
vruchten geeft! Het is zo belangrijk om veel te weten
uit de Bijbel en om de psalmen te leren kennen. We
zijn blij dat er kinderen komen, maar we hopen en
bidden dat het er nog meer mogen worden en dat
God de vruchten geeft op ons werk. “Zing psalmen
voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen
gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!”

Annelot van der Vaart
(september 2017 tot heden)

‘lk vind de zondagsschool echt een verrijking voor je
geloof. Ook weet ik van mijn jonge jaren dat ik
Psalmen uit mijn hoofd moest leren. Dit deed je dan
altijd braaf met als resultaat dat je veel Psalmen uit je
hoofd kent en mee kan zingen in de kerk. Nu ben ik juf
van de zondagsschool en mag ik de kinderen vertellen
over God. Daarnaast met de kinderen bidden en zelf
hardop laten bidden. Om zo hun geloof je laten
opbloeien op zo'n jonge leeftijd is mooi om aan bij te
dragen en ook het geloof zien ontwikkelen in die jonge
harten. Een nieuwe generatie bereid maken voor God
is mooi om te mogen doen.’




juffen en meesters van nu

Gerrinda de Ruijter
(oktober 2018 tot heden)

'k ben op dit moment de jongste van het team van
juffen en meesters op de zondagsschool. Ik begon als
hulpjuf en dat heb ik een aantal jaar gedaan. Toen we
geen nieuwe juffen of meesters konden vinden is mij
gevraagd om het echt alleen te doen. Ik vind het nog
steeds elke keer spannend zondagmiddag als het
weer mijn beurt is. Maar ik weet dat ik het niet kan
zonder onze God. De avond van tevoren vraag ik Hem
om mij te helpen met de kinderen rustig te houden
zodat ik goed het verhaal kan vertellen. En hoewel ik
nu in de periode in mijn leven zit dat ik ga nadenken
wat ik wil weet ik één ding en dat is dat God altijd bij je
is en dat Hij je altijd wil helpen. Dat wil ik dan ook
doorgeven aan de kinderen. De kinderen houden veel
van zingen dus zingen we heel veel liederen en
psalmen, dat is altijd heel mooi om te doen. Tijdens
het verhaal vinden ze het vaak moeilijk om stil te
blijven zitten en rustig te blijven maar toch kunnen ze
het verhaal de week later nog navertellen. Ik vind het
heel mooi dat ik zo een steentje mag bijdragen om het
geloof te laten groeien en ik bid God dat het vrucht
mag dragen.’

Wieger van der Vaart
(midden 2019 tot heden)

'Het is een gezellig uurtje waar je kinderen toch weer
wat moois mag leren. Kennis aanbrengen die toch
later ook heel goed voor je zal zijn. De basis waar je
mee verder kan. Verschillende maar leuke kinderen.'

Marleen Ronner
(september 2021 tot heden)

‘Hoewel ik erg hou van geschiedenis, kan ik over de
geschiedenis van de zondagsschool weinig vertellen.
lk geef dit jaar voor het tweede jaar leiding aan groep
2 en zover reikt mijn kennis dan ook. Het is een
gezellige groep waar wekelijks ongeveer acht tot tien
kinderen komen. We zingen met elkaar, luisteren naar
een verhaal uit de Bijbel, praten er met elkaar over
door en maken daarna vaak een puzzel die met het
Bijpelverhaal te maken heeft. Soms doen we een quiz
over het verhaal. Aan het einde sluiten we af met
gebed, vaak is dit een kringgebed, waarbij ieder kind
zelf kan bidden of danken. Een keer ging het over
Daniél en zijn vrienden, die in Babel nieuwe namen
kregen. We hadden het over de betekenis van namen
en ik zocht op wat de namen van de kinderen
betekende. Bij het gebed dankte een van de kinderen
voor de mooie naam die hij gekregen had. Het zijn
mooie middagen met elkaar!




Overig nieuws /s

Organisatie hulpverlening

Binnen onze gemeente hebben we een aantal hulpverleners (BHV-ers) die zich inzetten bij mogelijke
calamiteiten. Deze personen zijn door de Kerkrentmeesters aangewezen. Als BHV-er hebben zij de
taak om bij calamiteiten eerste hulp te verlenen, het gebouw te ontruimen of met kleine blusmiddelen
een brand te blussen. Tevens dienen uiteraard de hulpdiensten gealarmeerd te worden.

Wanneer er personen zijn die onwel worden in de kerk, is het de bedoeling dat zij geholpen en/of
begeleid worden door een BHV-er. Om dit overzichtelijk en rustig te laten verlopen is afgesproken
dat de koster samen met 1 of 2 BHV-ers de situatie in kaart brengt.

Als er meer BHV-ers nodig zijn dan zullen deze door de koster benaderd worden.

Er zijn tien BHV-ers en één codrdinator. Dit zijn:

Corine van der Vaart Harry Verweij
Arno de Haan Marjan van Butselaar
Esther en Andre van Galen Aart-Jan Rietveld
Wilma van Butselaar Kees-Jan Verduijn
Wim van Setten Kees Crum
Hervormde gemeente te Linschoten
Parkeren

Ten aanzien van het parkeren vragen wij u rekening te houden met de bereikbaarheid van De Hoge
Werf en de kerk, zodat de kerk te allen tijde voor de hulpdiensten bereikbaar is.

Kees Crum (BHV-codrdinator)
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Ouderen-[jongerendiner

Het is alweer even geleden, maar 11 februari hebben wij het ouderen-/
jongeren diner gehouden. Het was bijzonder dat we het na 3 jaar weer
konden organiseren. We kijken als ouderen en jongeren met veel
blijdschap terug op deze avond. We mochten deze keer, met dank aan
de diaconie, er een feestelijk diner van maken. Dit werd door de bijna
70 aanwezigen zeer gewaardeerd. We zijn als organiserend team dan
ook zeer dankbaar voor deze avond.

Bep, Corrie, Gerda en Jeany




Agenda voor het tweede kwartaal =
De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 25 juni. Deze zal gelden voor het derde kwartaal ‘)

(tot en met half september). Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 17 juni.
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 189.

zo  2-apr Openbare belijdenis 09.30u

di  4-apr Ouderenkring 10.00 u

wo 5-apr Gemeenteavond 20.00 u

do 20-apr Collectemuntenverkoop 20.00-20.30u
zo 7-mei Zondagsschool Samuél 50 jaar 09.30u

zo 7-mei Koffiedrinken na de dienst

do 25-mei Collectemuntenverkoop 20.00-20.30u
do 15-jun Collectemuntenverkoop 20.00-20.30u

za 17-jun Inleveren kopij KerkKlanken

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)

Kinderkoor Emanuél vanaf 5 jaar maandag 16.30 tot 17.15 uur
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur
Meisjesclub Mirjam 1 groep5en6 donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur
Jongensclub David groep5en6 donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8 donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur
Jongensclub Daniél groep7en8 donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur
Tienerclub Joy klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur
Tienerclub Manna klas 3 en 4 voortg onderwijs  vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o. maandag 19.00 tot 20.00 uur
Jongerencatechese 16-18 jaar maandag 20.30 tot 21.30 uur
Jeugdvereniging NIEK ~ 16-25 jaar zondag — om de week vanaf ca 20.00 uur

Voor de kinderen
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