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maandag Nieuwjaarsdag

1 januari 10.00 u Ds. J.W. van Bart - Krimpen 1. Kerk en Eredienst K

2. St. Hoe D

3. Onderhoud gebouwen K

7 januari 09.30 u Ds. H.G. van der Ziel - Waarder 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. H.I. Methorst - Apeldoorn 2. HGJB D

3. Onderhoud gebouwen K

14 januari 09.30 u Ds. R.W. de Koeijer - Waddinxveen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. G.M. van Meijeren - Zeist 2. Gevangenenzorg D

3. Onderhoud gebouwen K

21 januari 09.30 u Prop. A.N.J. Scheer - Huizen 1. De Wingerd K

18.30 u Ds. J.J. Mulder - Dordrecht  2. Diaconie D

3. Energiekosten K

28 januari 09.30 u Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. E. de Mots - Ridderkerk 2. Voedselbank Montfoort/Linschoten D

3. Onderhoud gebouwen K

4 februari 09.30 u Prop. A. van Eckeveld - Woerden 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. J.N. Zuijderduijn - Zuilichem 2. St. Eleos D

3. GZB D

11 februari 09.30 u Ds. A.J. Kunz - Katwijk 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop (onder voorbehoud) 2. Kerk in actie (PKN) D

18:30 u Ds. C.J. Rijsdijk - Montfoort 3. Onderhoud gebouwen K

18 februari 09.30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. B. Visser - Woerden 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

25 februari 09.30 u Prop. H. Kramer - Lunteren 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. M. Goudriaan - Ede 2. St. Open Doors D

3. Energiekosten K

3 maart 09.30 u Ds. H. Russcher - Veenendaal 1. Kerk en Eredienst K

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. GZB Voorjaarszending Deelgenoten D

18.30 u Ds. J.W. Hooydonk - Oldebroek 3. Onderhoud gebouwen K

10 maart 09.30 u Ds. H.L. Versluis - Veenendaal       1. De Wingerd K

viering Heilig Avondmaal 2. De Herberg (tevens Avondmaalscollecte) D

18.30 u Ds. H.L. Versluis - Veenendaal       3. Onderhoud gebouwen K

viering en dankzegging Heilig Avondmaal

woensdag Biddag

13 maart 15.00 u Nog niet bekend 1. Biddagcollecte k

18.30 u Ds. A. van Hees - Apeldoorn  

17 maart 09.30 u Ds. T. Jacobs - Leiden 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Dr. P. Veerman - Katwijk 2. Diaconie D

3. Plaatselijk jeugdwerk K

24 maart 09.30 u Ds. J.A.C. Olie - Delft 1. Plaatselijk evangelisatie K

18.30 u Ds. A.J. Sonneveld, Lopik 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

vrijdag Goede Vrijdag

29 maart 19.30 u Ds. H. Russcher - Veenendaal  1. Kerk en Eredienst K

2. St. Woord en Daad D

3. Onderhoud orgel K

Eerste Paasdag

31 maart 09.30 u Ds. P.D. Teeuw - Sliedrecht  1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. W.F. Jochemsen - Goudriaan 2. St. De Hoop D

3. Onderhoud gebouwen K

maandag Tweede Paasdag

1 april 09.30 u Paaszangdienst 1. Diaconie D
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In het eerste kwartaal hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt 

u hen een kaartje? 

 
De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie. Die kunt u opvragen bij 
kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of bekijken in de app. 
 

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij 
wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
 
 
 
Willie Kok stuurde ruim 20 jaar lang een kaartje naar elke persoon op de 
verjaardagskalender. Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen.  
 
Wij bedanken Willie hartelijk voor haar trouwe betrokkenheid  
op de ouderen van de gemeente. 
De redactie  

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat 
dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  
 
 

   

 

Beste gemeenteleden, 

In de vorige KerkKlanken van drie maanden geleden waren we als gemeente 

nog maar kort vacant. Inmiddels zitten we middenin de winterperiode waarin 

het kerkenwerk en ook het beroepingswerk weer door kan gaan. We zijn daar 

dankbaar voor! Mede dankzij de vele vrijwilligers in onze gemeente én de 

extra hulp van de proponenten Johan van Eijsden en Andries van Eckeveld kan 

het werk ook doorgaan. Wel merken we als kerkenraad dat we alle zeilen 

moeten bijzetten in deze periode waarin we geen eigen predikant hebben. 

Juist in deze periode hebben we elkaar als gemeente hard nodig en dat is ook 

te merken gelukkig. Er is een grote mate van saamhorigheid en dat is mooi! 

Laten we elkaar vasthouden in deze tijden!  

 
 

 

Herdenken op Oudejaarsavond  

Jarenlang waren we gewend om de leden van onze gemeente die in het 

afgelopen jaar ons ontvielen, te herdenken in de dienst van Oudejaarsavond. 

Ook dit jaar willen we dit weer doen in de avonddienst van zondag 31 

december om 18.30 u. De afgelopen jaren kwamen er steeds meer vragen 

vanuit de gemeente om dit ‘herdenken’ op de laatste zondag van het kerkelijk 

jaar te houden,  op de zogenaamde’ eeuwigheidszondag’. In veel gemeenten 

wordt deze zondag daarvoor veelal gebruikt. Oudejaarsavond is doorgaans al 

een emotioneel beladen avond voor de nabestaanden, met veel ‘ruis’ 

eromheen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de symboliek en de 

gedachte dat we het kerkelijk jaar weer afsluiten met alle vreugdevolle zaken 

het afgelopen jaar, maar ook met verlies en rouw dat mensen treft, om 

vervolgens ons weer te richten op de toekomst met als doel de toekomst die 

komt met Christus onze Heer. Dat geeft troost! 

In de kerkenraadsvergadering van 13 december jl. is bovenstaande besproken. 

De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 2024 onze overleden 

gemeenteleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de 

‘eeuwigheidszondag’, te gedenken en herdenken.      
  Heilig Avondmaal 

De kerkenraad hoort met enige regelmaat signalen uit de gemeente over de 

vorm van het Heilig Avondmaal. Zij geven aan voorkeur te hebben om weer 

zittend aan de tafel het Avondmaal te vieren.  

Circa 1,5 jaar geleden nam de kerkenraad het besluit de huidige vorm, die is 

ontstaan in de coronaperiode, te behouden. Dit besluit werd genomen na 

inspraak van de gemeente, maar wel relatief kort na de pandemie. Mogelijk is 

uw voorkeur nu anders. Daarom wil de kerkenraad opnieuw uw mening peilen 

over de vorm van het Avondmaal.  

Wilt u liever zittend aan de tafel of wilt u graag de huidige vorm continueren? 

N.a.v. deze enquête zal de kerkenraad zal zich opnieuw buigen over de vorm 
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van het Avondmaal. 

Tijdens de ambtsdragerverkiezing op D.V. 3 januari 2024 ontvangt u, naast uw 

stembiljet, ook een formulier waarop u uw voorkeur kunt aangeven.  

Deze stemmingsvergadering zal zijn in de Wingerd en begint om 20:00 uur. Ook 

kunt u tussen de middag van 11.30 tot 12.30 uur uw stem uitbrengen.  

 
 

Pastoraat en vacaturetijd  

Pastoraat:  Proponent Johan van Eijsden uit Driebruggen staat de 

wijkouderlingen van onze gemeente bij in het pastoraat. Ook zet hij zich met 

het catecheseteam in op de maandagavonden bij Follow me en Follow me 

next. We zijn dankbaar dat ook dit essentiële werk in de gemeente 

gecontinueerd kan worden in de vacaturetijd. 

Voor pastorale zaken kunt zich in eerste instantie wenden tot uw 

wijkouderling. De vernieuwde wijkindeling met de desbetreffende adressen en 

telefoonnummers is te vinden op de site van de kerk en in de uitgave 

KerkKlanken van het 3e kwartaal 2023. 

Belijdeniscatechese 

Blij zijn we met de vele jongeren die momenteel belijdeniscatechese volgen. 

Proponent Andries van Eckeveld en Tera Voorwinden begeleiden de 

catechisanten hierbij. Het is de bedoeling dat op D.V. 19 mei, Eerste 

Pinksterdag, de belijdenisdienst gaat plaatsvinden. 

Beroepingswerk 

Zoals wellicht bekend is de beroepingscommissie al een paar keer bij elkaar 

geweest. Het profiel van een te beroepen predikant is evenals het profiel van 

onze gemeente door de commissie geformeerd. In de kerkenraad zijn beide 

profielen besproken en goedgekeurd. De beroepingscommissie kan nu verder 

met het aanvragen via de PKN en de geref. Bond van predikanten of propo-

nenten die beroepbaar zijn. Daarna zullen de belijdende leden van de 

gemeente namen worden gevraagd van predikanten of proponenten die zij 

geschikt achten om onze gemeente te gaan dienen. We houden u via de Bazuin 

en de kerk-app op de hoogte van de ontwikkelingen. We vragen uw en jouw 

voorbede voor deze belangrijke vacature van herder en leraar in onze 

gemeente. 

Vacatures in de kerkenraad  

In de kerkenraad zijn enkele vacatures ontstaan. Onze jeugdouderling Juriën 

Stam legt zijn ambt neer, evenals onze broeder Jan ter Maaten. Beide broeders 

gaan we missen in onze kerkenraad. Inmiddels is er een dubbeltal opgesteld 

voor de vacature Ter Maaten. Op dubbeltal staan de broeders Aart-Jan Rietveld 

en Martijn Kool.  Op D.V. 3 januari 2024 zal de stemmingsvergadering 

plaatsvinden om 20.00 uur in de Wingerd. Van 11.30 u tot 12.30 uur is er ook 

gelegenheid om uw stem uit te brengen. In de vacature jeugdouderling 

(vacature jeugdouderling Juriën Stam) is een benoeming uitgegaan naar Jan- 

Willem Beumer. We hopen spoedig zijn reactie hierop te kunnen geven.   

Dankbaar zijn we dat broeder Harrie in ’t Veld zijn benoeming tot ouderling en 

tevens voorzitter van de kerkenraad mocht aannemen. Broeder In ’t Veld heeft 

aangegeven om zijn ambt voor een periode van vier jaar op zich te nemen, en 

niet beschikbaar te zijn voor weer een volgende termijn. Broeder Hans van 

Ballegooijen heeft aangegeven om voor een volgende termijn als diaken van 
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de gemeente zijn taak op zich te nemen. Ook daar zijn we dankbaar voor. Alles 

‘zo de Heere wil en wij leven ‘. 

 

 

Scholendienst  

De inmiddels bekende ‘scholendienst’ die we als gemeente om beurten 

houden in samenwerking met de Kruispuntgemeente en de Timotheüsschool  

vond meestal plaats in de maand januari. Gezien het feit dat onze gemeente 

momenteel geen predikant heeft, is de Kruispuntgemeente bereid om zorg te 

gaan dragen voor deze dienst. De scholendienst dienst zal plaatsvinden op D.V. 

zondagmorgen 11 februari 2024 in het gebouw van de PKN-gemeente ‘Het 

Kruispunt’. 

 

 

Kerst en Oud en Nieuw  

Het jaar 2023 is weer bijna voorbij. Vaak hoor je mensen zeggen: “Wat gaat de 

tijd toch snel.“ Die ervaring kennen we, denk ik, allemaal wel.  

Augustinus heeft ook een uitspraak over de tijd gedaan, een uitspraak die tot 

nadenken zet: Wij zijn de tijden….  

“En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed 

aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen 

overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte 

dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen 

tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij 

zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.” (citaat uit: Augustinus voor mensen van nu, 

Hans Alderliesten) 

De tijd gaat snel, gebruik haar wel! 

Als kerkenraad wensen wij u en jullie allen gezegende kerstdagen en goede 

tijden toe in het nieuwe jaar onzes Heeren 2024. 

 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
Dirk Zuijderduijn, scriba 
 
 
 
Van de Ouderenkring 

 

In het nieuwe jaar 2024 beginnen we met een nieuwe Bijbelstudie. 

 

De titel van het boekje  

De hand van de Heere - Bijbelstudies uit Ruth 
 

De Bijbelstudies worden gehouden op dinsdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur 

In de Wingerd o.l.v. de heer W. A. de Jong. 

 

Twijfel niet en stap mee in, om deze morgen bezinnend bezig te zijn!  

Hartelijk welkom op DV: 

16 januari, 6 februari, 20 februari, 5 maart en 19 maart 

 

De koffie/thee staat klaar…..en een hartelijke groet van alle kringleden! 

 

Annemarie Langenberg, tel. 416778 
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HOOP 
 
Leren leven in een andere cultuur is leven 
in een pratende spiegel. Niet een spiegel 
die gewoon de feiten weergeeft, zoals die 
ene grijze haar die er toch echt zit. Nee, 

zo’n spiegel die je reflecteert: wat zie je? 
Wat doe je? Wat raakt je? Leren leven in 
een andere cultuur zet al je 
vanzelfsprekend-heden op losse 
schroeven en geeft genoeg stof tot 

nadenken. Drie keer per dag een maaltijd? Wel voor jou, maar... Een warm, prachtig huis? 
Wel voor jou, maar ... Werktijden die vol te houden zijn en minimaal een rustdag per 
week? Wel voor jou, maar ... Sociale zekerheid? Wel voor jou, maar ... Een kerk die …. 
Gezondheidszorg waar je op kan vertrouwen, maar.... en…en… hoe lang zal ik dit lijstje 
maken? Wel voor jou, maar niet voor de ander. Was ik mij tot voor kort ervan bewust waar 
ik allemaal op vertrouw en bouw?  
 
De spiegels waar ik in kijk, zijn de ogen van de ander. Doffe ogen. Ogen met tranen. Ogen 
met vragen. Ogen met lusteloosheid. Ogen vol stress. Ogen met een vreemd soort 
gelatenheid. Elk paar ogen lijkt te vragen: ‘Geef jij mij hoop’? Misschien zie ik iets wat er 
niet is of misschien spiegelt mijn eigen verlangen er wel in: hoop brengen in een donkere 
wereld. Want was ‘hoop’ voor mij ook geen vanzelfsprekendheid? Als ik nadenk over ‘hoop’,  
dan dwalen als vanzelf de gedachten terug naar de uren waarin we tegen beter weten in de 
hoop vasthielden dat Hendrik Jan nog zou leven, naar de dagen dat die hoop afbrokkelde 
en het moment dat alle hoop ontnomen werd. Maar toen ik mij hopeloos voelde, was er 
zoveel waar ik op kon steunen: anderen, Gods beloften en Gods vaderhart.  
 
Nu zie ik zoveel mensen om mij heen die nergens op kunnen steunen. Omdat ze God niet 
kennen. Omdat iedereen om hen heen in hetzelfde schuitje zit. En juist dat maakt het zo’n 
moeilijke spiegel. Ik kijk erin en ik schaam me. Schaamte voor de vanzelfsprekendheid van 

zoveel goeds in mijn leven. Schaamte omdat ik het zo moeilijk vind om het te delen. 
Schaamte omdat ik niet zo goed weet hoe ik hoop kan brengen. En tegelijkertijd is het een 
vreugde om in de spiegel te kijken, want omdat ik het niet weet moet ik wel naar mijn 
Zender opkijken. En dan weet ik: het beste komt nog! Het blijft niet zo: eens zal alles 
nieuw worden. Geen oorlog meer, geen donkere wereld meer. Geen honger, geen dorst. En 
weet je…ook geen contrasten, geen verschillen meer. Wat zal dat heerlijk zijn. 
 
Afgelopen week las ik dit en wat ben ik er dankbaar voor dat ik het las. Dankbaar omdat 
het mijn gedachten, mijn verlangens een goede richting in stuurden: ‘Wij zijn geroepen om 
de handen van Christus te zijn. Wij mogen anderen tot zegen zijn in Zijn Naam. Hoopvol 
leven is de zegen verwachten. Hoopvol leven is tot zegen willen zijn’.  
 
Hoop brengen kan ik vaak niet. En als ik het wel kan is het vaak een hoop van korte duur. 
Maar wat ik wel kan doen is Zijn handen, Zijn oren, Zijn ogen zijn. Met gebrek, dat moet ik 
erbij zeggen. Met al mijn gebrek tot zegen proberen te zijn, met het gebed of al die doffe 
ogen dan iets van Christus mogen zien. Wie nu iets van Hem ziet, ziet Hem straks in Zijn 
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volle glorie. En tot dan probeer ik hoop te brengen door tot zegen proberen te zijn met de 
vaste hoop en grote verwachting dat Hij Zijn zegen eraan zal geven. Dankzij Hem is er 
hoop, echte Hoop voor iedereen! 
 
Ik leer graag van jou: hoe breng jij hoop en zegen in deze donkere wereld? 
www.gzb.nl/zendingswerkers/wilma-de-vries 
www.facebook.com/hartenzorgvooralbanie 
www.instagram.com/hartenzorgvooralbanie 
 
Zendingsmaatje 
 
Wordt u/word jij Zendingsmaatje? Als Zendingsmaatje ondersteunt u de GZB-
zendingswerkers, waaronder dus ook Wilma de Vries, met een maandelijkse gift. Zo maakt 

u het, samen met veel andere Zendingsmaatjes, mogelijk om uitzendingen te financieren. 
Ook word u op de hoogte gehouden van het zendingswerk. Als Zendingsmaatje krijgt u via 
e-mail actueel nieuws en kun je meebidden en meeleven met de zendingswerkers.  
Als Zendingsmaatje bent u/jij hiermee onderdeel van het wereldwijde 
zendingswerk.reiken met het\ 
Niet iedereen kan zendingswerker worden, Zendingsmaatje wel! 
Kijk voor meer informatie op www.zendingsmaatje.nl/doneren 
 
Een Handvol Koren 
 
We zijn dankbaar dat er in totaal 22 dagboekjes zijn besteld. 
Fijn om te merken dat de zending een warm hart wordt toegedragen. Met dit aantal kan er 
dan ook weer een mooi bedrag (€ 8,00 per boekje) naar het deelgenotenproject van Wilma 
de Vries. 
Als de boekjes binnen zijn zullen ze bij u afgegeven worden. Wij wensen u allen veel 
geloofsvreugde toe bij het lezen van dit mooie boekje. 
 
Terugblik Goede Doelenmarkt 
 
Zaterdag 18 november werd de Goede Doelenmarkt gehouden in de Wingerd. We kijken 
terug op een heel goed verlopen dag. We hopen dat u dit kunt beamen. De bruto-
opbrengst van alle doelen gezamenlijk is  
€ 3033,75. Een prachtig bedrag! Vorig jaar was de opbrengt € 2632,00.  
De netto-opbrengst voor de GZB is € 302,85. (in 2022: € 352,00)  
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en gezelligheid. 
 
Postzegels inzamelen 
 
In de Wingerd staat een houten doos waarin u nog altijd postzegels mag deponeren. 
De landelijke opbrengst ten behoeve van de GZB was in 2022 ruim € 24.000. De moeite 
waard dus! 

 
De leden van de zendingscommissie wensen u 

gezegende kerstdagen  
en een  

voorspoedig 2024! 
 

 

 
 
Contactpersonen: Egbert Kap (voorzitter), 06-47542989, Arnoud Bosse 
(secretaris) tel. 0348-795033 

Wilma Egbert & Francien Cora Arnoud Caroline 

http://www.gzb.nl/zendingswerkers/wilma-de-vries
https://www.instagram.com/hartenzorgvooralbanie
http://www.zendingsmaatje.nl/doneren

