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    7 juli 09.30 u Prop. Joh. Van Eijsden - Driebruggen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. J.W. Hooydonk -  Oldebroek 2. Stichting Serve India D

3. Onderhoud gebouwen K

14 juli 09.30 u Ds. E. van den Ham - Zoetermeer 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. C. van der Scheur - Veenendaal 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

21 juli 09.30 u Ds. G.M. van Meijeren -  Zeist 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Prop. P. van der Schee - Hoevelaken 2. Project 10.27 (GZB) D

3. Onderhoud gebouwen K

28 juli 09.30 u Ds. Joz. A. de Koeijer - Ermelo 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Dr. M. van Campen -  Ede 2. GZB Zomerzending deelgenoten D

3. Onderhoud gebouwen K

4 augustus 09.30 u Prop. J.J. den Haan - Vinkeveen 1. De Wingerd K

18.30 u Dr. M. van Campen - Ede 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

11 augustus 09.30 u Ds. J.W. Wind - Apeldoorn 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. J. Snaterse - Oldebroek 2. IZB D

3. Onderhoud gebouwen K

18 augustus 09.30 u Ds. P. Veerman Ede 1. Plaatselijke Evangelisatie (Tentdagen) K

afsluiting tentdagen 2. Diaconie D

18:30 u Ds. A.J. Hagedoorn - Zegveld 3. Onderhoud gebouwen K

25 augustus 09.30 u Ds. C. Boele - Polsbroek 1. Kerk en Eredienst K

bediening Heilige Doop onder voorbehoud 2. Steunfonds GB D

18.30 u Prop. H. Russcher 3. GZB D

voorbereiding Heilig Avondmaal

1 september 09.30 u Ds. M.J. Tekelenburg - Monster 1. Kerk en Eredienst K

viering Heilig Avondmaal 2. Project 10.27 (GZB) D

18.30 u Ds. B.M. van den Bosch - Benthuizen 3. Onderhoud gebouwen K

viering en dankzegging Heilig Avonmaal De Avondmaalscollecte is ook bestemd 

voor Project 10.27 (GZB)

8 september 09.30 u Ds. B. Visser - Woerden 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Ds. H. Klink -  Hoornaar 2. Voedselbank Montfoort/Linschoten D

3. Onderhoud gebouwen K

15 september 09.30 u Ds. J.J. ten Brinke -  Oud-Beijerland 1. Plaatselijk jeugdwerk K

opening winterwerk 2. Diaconie D

18.30 u  Prop. M. Bos -  Lunteren 3. Onderhoud gebouwen K

Wanneer u geen ontvangst hebt via de kerkradio bel dan de koster 06-28859652. Hij zal kijken of hij het kan

verhelpen (in de kerk). Als dit niet lukt zal er iemand langs komen om de problemen bij u thuis te verhelpen.

De achterste kolommen geven met een letter aan of een collecte voor de diaconie is of voor de kerkvoogdij.

Wellicht is dit handig bij het overmaken van uw collecten. Hieronder vindt u de rekeningnummers

Diaconie: Kerkrentmeesters:

Diaconie Hervormde Gemeente Linschoten Hervormde Gemeente Linschoten

NL11 RABO 0336 3063 26 NL60 RABO 0336 3018 55
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In de maanden juli/aug/half sept. hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt 

u hen een kaartje? 

 

De verjaardagskalender is alleen beschikbaar in de papieren versie vanwege de AVG. Wilt u een 

exemplaar per mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar kerkklanken@hervormdlinschoten.nl. 

 

 
Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw 
verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag 

bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  
 

 

 

    
Beste leden van onze gemeente, broeders en zusters, 
 

We starten eerst met informatie over het beroepingswerk  

In maart ’24 heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht op ds. Ouwehand uit 

Andel. Helaas heeft hij moeten bedanken voor het beroep naar onze gemeente 

en heeft het beroep naar Scherpenzeel aangenomen. Gods wegen lopen soms 

anders dan wij wensen. Inmiddels is de beroepingscommissie weer zover dat er 

een beroep op een volgende predikant staat aan te komen. Dit beroep is tot 

stand gekomen door de aangeleverde lijst van predikanten die door u als 

gemeente ingediend zijn evenals de lijst die via de PKN en de Geref. Bond tot 

ons kwamen. Zeer binnenkort zullen we u informeren over welke predikant we 

op het oog hebben voor een aanstaand beroep. Bidden we met elkaar ook voor 

het beroepingswerk?! 

 

 

 

College van Diakenen   

Zoals u hebt vernomen heeft Wim van Setten zijn ambt als diaken binnen onze 

gemeente terug moeten geven. Al enige tijd kampt Wim met burn-out klachten. 

Door het aanhouden van de klachten werd hij genoodzaakt om na te denken 

over aftreden als ambtsdrager. De beslissing om het ambt terug te geven viel 

hem erg zwaar. Des te meer omdat hij zijn roeping tot het ambt op een 

bijzondere wijze mocht ervaren. Wim heeft veel mogen betekenen binnen onze 

kerkenraad. Hij heeft zijn talenten ingezet op het diaconale terrein en heeft 

zitting gehad in het moderamen én ook zitting gehad in de 

beroepingscommissie. We hopen en bidden voor Wim om herstel van krachten 

en denken daarbij ook aan zijn vrouw Alida en de kinderen.  

We houden u op de hoogte over deze ontstane vacature van diaken.  

  

Veiligheid binnen de kerkelijke gemeente 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft sinds 2022 nagedacht over aanvullende 

kerkordelijke regels om zoveel mogelijk te waarborgen dat leden van een 

kerkelijke gemeente zich veilig weten. Op de achtergrond spelen daarin 

schandalen mee die in de Rooms-Katholieke Kerk openbaar kwamen. Maar ook 

in tal van maatschappelijke organisatie en sectoren kwamen schandalen naar 

voren inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Daarom worden 

maatregelen genomen om dit binnen de kerk zoveel mogelijk te voorkomen. Een 

aantal gemeenten binnen de PKN heeft daarop al beleid ingevoerd. In april van 

dit jaar heeft de synode van de PKN definitief beleid aangenomen waarmee een 

aantal kerkordelijke verplichtingen voor alle gemeentes gaat gelden (per 1 juli 

2025). 
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Als kerkenraad hebben we daar inmiddels een aantal keren met elkaar over 

gesproken. De grote lijnen voor het beleid zijn in mei vastgesteld.  

Los van de regels en praktische zaken, mag het natuurlijk duidelijk zijn dat we 

iedereen, zonder onderscheid, een veilige plek in onze gemeente willen bieden. 

Ten diepste vloeit dit voort uit een gelovig leven in de navolging van Jezus 

Christus. Dat uit zich in naastenliefde en de vrucht van de Geest (Gal. 5:22-23): 

liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Anderzijds belijden we en beseffen we ook 

dat een mens van nature geneigd is tot het kwade en dat ook in ons de oude 

mens met zijn begeerten kan opspelen (Rom. 7:14-20, Marc. 7:21-22). Daarom is 

het nodig en goed om aandacht te geven aan veiligheid in de gemeente. 

 

Parallel aan het invullen van dit beleid zijn er twee gemeenteleden gevraagd als 

beoogd vertrouwenspersoon voor het melden van (seksueel) 

grensoverschrijdend gedrag. Hun opleiding is deze maand afgerond. Na de 

zomervakantie willen we met hen aan tafel om afspraken te maken over de 

verdere invulling. Het resultaat willen we bij leven en welzijn tijdens een 

gemeenteavond in oktober of uiterlijk november met u en jou delen. Na die 

gemeenteavond zouden de eerste onderdelen van dit beleid van toepassing 

moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad  

Onze kerkenraad is druk bezig met tal van zaken. Zéker in de vacante periode 

waarin we verkeren komen er veel zaken op ons af. Een aantal zaken wil ik 

noemen. Ten eerste - en dat is het belangrijkste! - de erediensten. We zijn 

dankbaar dat de erediensten doorgang vinden ook in de vacante periode. Iedere 

zondag staat er weer een predikant of proponent op de kansel om het Woord en 

de sacramenten te bedienen. Daarnaast zijn we blij en dankbaar dat u en jij deze 

diensten trouw bezoeken. We horen van gastpredikanten dat het hun opvalt dat 

er bij ons nog veel jeugd komt in de diensten en dat ook de avonddiensten 

aardig zijn bezet. Daar zijn we dus dankbaar voor, dat onze God Zijn Kerk in 

stand wil houden! Het invullen van diensten is wel eens ingewikkeld bijv. om een 

juiste predikant te vinden voor een doopdienst, belijdenisdienst, 

Avondmaaldienst, trouw- en rouwdiensten, jeugddiensten enz. Blij zijn we dat 

Willem de Wit als preekregelaar hierin voor ons nog steeds veel werk doet. 

 

Waar zijn we verder mee bezig in de kerkenraad? 

Naast de prediking is het pastoraat van groot belang. Zeker nu we geen 

predikant hebben, legt het pastoraat meer druk op de broeders in de 

kerkenraad. Zij doen wat ze kunnen en wat binnen hun bereik ligt. In de 

kerkenraad werken we met vrijwilligers die allemaal een baan hebben naast hun 

ambtelijk werk en vaak ook een gezin wat hun aandacht verdient en nodig heeft. 

Dankbaar zijn we met de extra assistentie in het pastoraat in de persoon van 

prop. Joh. v. Eijsden. 

Drukdoende zijn we met het zoeken naar een predikant voor onze gemeente. De 

beroepingscommissie doet veel voorwerk en adviseert en informeert de 

kerkenraad hierover. Laten we hopen en bidden dat we spoedig een predikant in 

ons midden mogen verwelkomen. 

 

 

https://www.ichthus-emmermeer.nl/de-kerkenraad/attachment/vergadering22-2/
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Jeugdwerk 

We zijn bezig om de catechese Follow Me, Follow Me Next, belijdeniscatechese 

en 19 plus-catechese weer doorgang te laten vinden in het komende nieuwe 

seizoen. We tellen onze zegeningen dat de proponenten Joh. van Eijsden en 

Andries van Eckeveld zich samen met het catecheseteam hiervoor willen 

inzetten, ook in het komende seizoen.  

De jeugdouderling is druk met de voorbereidingen voor het komende seizoen: 

clubleiding, jeugdraad, zondagschool, opstapmethode voor crèche, enz.enz.   
 
Overig 
Nog een aantal zaken waar de kerkenraad (samen met andere gemeenteleden) 
druk mee is: 

• Diaconaat (college van diakenen)  
• Verbouw Wingerd en onderhoud gebouwen (college van 

Kerkrentmeesters) 
• Kosters en organisten  
• Crèche 
• Beleid rondom Veilige kerk (zie stukje hierboven)  
• Beleidsstuk Kerk v/a 2025   
• Homoseksualiteit en de kerk 
• Zending en Evangelisatie  
• Beroepingswerk  
• Kringwerk   
• Moderamenvergaderingen 
• Kerkenraadsvergaderingen 
• Verzorgen van de wekelijkse Liturgie Erediensten 
• Verzorgen van de kerk-app 
• Kopij voor de Bazuin en voor KerkKlanken 
• Invulling tweede feestdagen  
• Weeksluitingen Lindewaard  

Vast en zeker zal ik wel een aantal zaken vergeten zijn te noemen waar we als 

kerk (kerkenraad) mee bezig zijn. Het is weleens goed om deze veelheid van 

taken binnen een gemeente te benoemen. Het geeft u en jou wellicht een 

betere indruk wat we zoal doen. We hopen dat u en jij ook begrip hebt voor het 

feit dat als er vragen gesteld worden aan het adres van de kerkenraad er niet 

altijd snel een besluit of snelle implementatie kan plaatsvinden. Sommige items 

vereisen om goed te overleggen in de kerkenraad om tot een weloverwogen 

standpunt te kunnen komen.  

We moeten oppassen dat de kerk niet een soort bedrijf gaat worden waar we 

alleen maar bezig zijn met regelen en nog eens regelen! 

Laten we juist in deze tijd letten om ons doel niet uit het oog te verliezen.  

Het doel is toch om het Evangelie van de opgestane Jezus te horen via het 

Woord en te zien en te proeven in het sacrament van het Heilig Avondmaal? 

Binnen de kerkenraad moeten we daar met elkaar scherp op blijven, dat we ook 

tijd nemen voor bezinning en ons laten leiden door de Heer van de Kerk middels 

Zijn Woord en Geest. We vragen aan u als gemeente om met en voor ons te 

bidden om wijsheid en zegen op het werk wat gedaan mag en moet worden. 

 

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER, 

Getrouw verrichten tot Uw eer; 

Dat Uwe gunst ons werk bekroon', 

Uw Geest ons leid' en in ons woon'. 

 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  
 
Dirk Zuijderduijn, scriba 
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Als commissie willen we ons inzetten om de mensen om ons heen (buiten de kerk) op 
verschillende manieren iets te laten zien van de liefde en genade van God. Hiervoor gebruiken 
we evenementen waarop we duidelijk zichtbaar zijn (tentdagen, lichtjestocht), maar ook 
events waarop we minder aanwezig zijn zoals de Nazomermarkt en de Burendag. Daarnaast 
willen we de gemeenteleden ondersteunen en toerusten om het evangelie te delen met hun 
omgeving.   
 
In diverse activiteiten willen we de samenwerking zoeken met ‘t Kruispunt. Om tijdens 
momenten als de Burendag en de Nazomermarkt, maar wellicht ook bij nieuwe 
mogelijkheden, als gelovigen en niet als hervormde kerk naar buiten te treden. Het gaat 
tenslotte niet om onze kerk, maar om Jezus Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven. 
We hebben een overleg gepland om de Burendag en Nazomermarkt 
gezamenlijk vorm te geven. 
 
De eerstvolgende actie is de ‘evangelisatie workshop’ van donderdagavond 4 juli om 19.30 
uur in onze kerk. Tijdens deze avond, waarin we samenwerken met stichting Naar House, ligt 
de focus op het laagdrempelig en out of the box brengen van het evangelie aan de mensen om 
ons heen, zoals je buren. Veel mensen ervaren schroom en drempels om deze mooie 
boodschap (op een eenvoudige wijze) te delen. 
 
Tijdens deze avond, waarin Wilco Steenbergen ons zal toerusten vanuit een persoonlijke 
grote ervaring als het gaat om evangeliseren, kun je door middel van een 
evangelisatiestijlentest ontdekken welke stijl het meest bij jou past. Er zal ingezoomd worden 
op de (laagdrempelige en eenvoudige) mogelijkheden die bij de diverse stijlen passen, waarna 
we afsluitend interactief zullen oefenen met de aangereikte tools. Kortom: een leuke en 
opbouwende avond. Van harte welkom!  
De uitnodiging is tevens gedeeld in ‘t Kruispunt en de Parousia. Breng dus gerust iemand mee!  
Vergeet niet een alledaags voorwerp én een pen mee te 
nemen. 
 
Ook de voorbereiding van een Alpha-cursus staat op het 
programma. Het is van groot belang om belangstellenden 
een laagdrempelige kennismaking met het geloof te kunnen 
geven. Zodra er meer informatie is, zullen we de gemeente 
hierover informeren. 
 
Mocht je graag deel willen uitmaken van onze commissie en willen meedenken in 
mogelijkheden om het evangelie breder uit te dragen: we zoeken nog een nieuw lid. Neem 
gerust contact met ons op voor meer informatie. 
 
Hartelijke groet, 
Harrie, Aart-Jan, Tirza, John en Eric  
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Hemelvaartsdag op de fiets 
Het is Hemelvaartsdag als ik al vroeg word gebeld door het immigratiekantoor. Een niet al 
te vriendelijke man ratelt een verhaal af over documenten die ik moet aanleveren. Dat is 
drie maanden daarvoor al gebeurd, maar ach…Het enige wat nog ontbreekt, is de betaling. 
Ik probeer hem duidelijk te maken dat ik gerust direct wil betalen, maar dat het dan wel 
handig is dat ik een bedrag en een rekeningnummer heb. Meneer vindt dat ik niet moet 
zeuren, maar gewoon de betaling moet doen… zo komen we niet veel verder. 
Uiteindelijk volgt de opdracht dat ik dan maar gelijk moet komen. Meneer is er ondertussen 
niet vriendelijker op geworden en eerlijk gezegd is de moed mij in de schoenen gezakt. Het 
is niet het enige proces met veel papieren en onvriendelijke mensen dat loopt. Ik heb 
inmiddels alle hoeken van mijn geduld wel gezien. Taalles voorbereiden en de kerkdienst 
op Urk meebeleven kan ik wel vergeten. 
Gewapend met lood in de schoenen en een flinke stapel documenten spring ik op de fiets. 
De fietstocht is dan ook één lang gebed: om geduld & vriendelijkheid, om een stap 
voorwaarts in het proces. Maar ook met de belijdenis: ‘Heere, U regeert! Dat vieren we 
vandaag. U regeert ook over chagrijnige mannen en over verblijfsvergunningen. Doe wat 
goed is voor Uw werk’. 
Ik neem nog een diepe ademteug en stap het immigratiekantoor binnen. Al snel komt er een 
meneer die vraagt of ik ‘Marjeta de Vries’ ben. Tot mijn verbazing begint het gesprek met 
een excuus, dat hij een fout had gemaakt en dat ik inderdaad niet de juiste informatie had 
ontvangen. Een excuus, dat is best uniek om uit de mond van een Albanees te horen. Vijf 
minuten later kan ik op weg, met het juiste papiertje, om de betaling in orde te maken bij de 
bank 500 m. verderop. Voordat ik daar ben, plopt de toekenning van een nieuwe 
verblijfsvergunning al in mijn mailbox. 
Als ik even later het bewijs van betaling aan de beste man geef, denk ik te weten dat hij ook 
weet dat God regeert. We sluiten ons gesprek af met ‘Zoti ju bekofte’ en een ferme 
handdruk. Oftewel: God zegene je!  
De heenweg werd al biddend afgelegd. De terugweg al dankend en lovend: De Heere 
regeert vanaf Zijn troon over het grote en het kleine. Ook over chagrijnige mannetjes en 
procedures! 
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Dienst Tweede Pinksterdag 
We kijken terug op een mooie kerkdienst op Tweede 
Pinksterdag waarin Wilma kwam vertellen over haar 
leven en werk in Albanië. Ook Wilma schreef er het 
volgende over: 't Was fijn om vanmorgen in jullie 
midden te zijn. We zeiden op de terugweg 'wat een 
warm bad'. Tot de volgende keer! 
 
1 juni 
Vandaag waren we met een medisch team in Lushnjë, 
een kleine stad zo'n anderhalf uur vanaf de hoofdstad. 
De kerk waar we mee samenwerken is één van de eerste 
kerken die is ontstaan na de val van het communisme 
en bestaat nu dus zo'n 30 jaar. 
De vitale 40-ers van toen zijn nu 70-ers met de nodige 
zorgen. Van veel gemeenteleden zijn de kinderen naar 
het buitenland gegaan, in de hoop op een beter leven. 
Voor de ouders betekent het wel dat ze alleen achterblijven, terwijl Albanië een echte 

familiecultuur is. Vandaag hebben we opnieuw veel 
verhalen van eenzaamheid gehoord en de gevolgen 
daarvan gezien. Tegelijkertijd zie ik ook dat de kerk 
een hechte gemeenschap is waarin naar elkaar wordt 
omgezien. 
Ps: Sinds kort heeft Hart en zorg voor Albanië een 
WhatsApp kanaal. Wil je betrokken blijven op het 
werk in Albanië en met enige regelmaat bid- en 
dankpunten ontvangen? Volg dan het kanaal: 

https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e 
Email: wdvries@gzb.nl 
Instagram: @hartenzorgvooralbanie 
Facebook: Hart en   zorg voor Albanie 
 
Annulering Goede Doelen Markt 
Helaas kan dit jaar de Goede DoelenMarkt niet doorgaan, in verband met de grondige 
verbouwing van De Wingerd. Volgend jaar, als God het ons geeft, hopen we u weer uit te 
nodigen. 
 
Zomervakantie 
De leden van de zendingscommissie wensen u een fijne zomervakantie toe. Waar de reis 
ook naar toe gaat, of gewoon lekker thuis, dat het de rust mag geven die lichaam en geest 
nodig heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
Egbert Kap (voorzitter), Arnoud Bosse (secretaris), Caroline Binnendijk en Wilma van 
Butselaar 

https://www.facebook.com/hartenzorgvooralbanie?__cft__%5b0%5d=AZX_kwZffW5VXXUTl1mqd-I8Kich4-lMxOvwPnhC7_TPFeKd7ZEswolDQvtCke75oJjVBfkhmkBiWAA3UpfNb3OlFoVD03GjNYY2o_S9OpIF8HyiaGQtqH8rtYMDSvLp-dKYTW8PFq7eHcxmkzI0gR3VSMLZyOwMhfkBL0WWemBScEMqydvw2gTqZXpJoSpbPc1-Kbmw59R_hsGfZA3h8y7u&__tn__=-%5dK-R
https://whatsapp.com/channel/0029VafGEU46WaKqieA9AU1e
mailto:wdevries@gzb.nl
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U bent erbij want U bent overal 
Ook in de schaduwen, ook in het dal  
Ook op de toppen, ook in de zon 
Want U laat niet los wat Uw hand eens begon. 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Na een operatie en een intensief bestralingstraject mag ik gelukkig weer 
opknappen. We hopen en bidden dat de behandeling die ik heb 
ondergaan, tot zegen mag zijn. 
 
Hartelijk dank voor het meeleven wat ik van u/jou heb ondervonden. De bemoedigende appjes, 
kaarten en attenties en het gebed om mij heen hebben mij door deze moeilijke periode heen geholpen. 
 
De Heere overlaadde mij dag aan dag met Zijne gunstbewijzen. 
 
Hartelijke groet ook namens Willem en de kinderen  
Mieke de Wit 
 

 
 

Voor de kinderen:  
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 15 september. Deze zal gelden voor de maanden 
half september en het 4e kwartaal. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 7 sept. 
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
do 4-jul Evangelisatieworkshop 19.30 u

do 18-jul Collectemuntenverkoop 20.00 u

wo-vr 14-16-aug Tentdagen

do 15-aug Collectemuntenverkoop 20.00 u

za 7-sep Inleverij kopij

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

