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De foto’s op deze twee pagina’s zijn gemaakt door Ernst Jan Langerak. 
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21 september 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Plaatselijk jeugdwerk K

opening winterwerk 2. St. Woord en Daad D

18.30 u ds. R.W. van Mourik - Alblasserdam 3. Onderhoud gebouwen K

28 september 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. B.M. van den Bosch - Benthuizen 2. Diaconie D

3. Onderhoud orgel K

Israëlzondag

5 oktober 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. P. Nobel - Noordwijk 2. Kerk en Israel D

3. Onderhoud gebouwen K

12 oktober 09.30 u ds. C. van de Scheur - Veenendaal 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. M. Kasbergen 2. HGJB D

3. Onderhoud gebouwen K

19 oktober 09.30 u nog niet bekend 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. J.J. van der Meulen - Nieuwer ter Aa 2. Wycliffe bijbelvertalers D

3. Onderhoud gebouwen K

26 oktober 09.30 u ds. C. Budding - Urk 1. Plaatselijk Jeugdwerk K

18.30 u ds. M. Kasbergen 2. Diaconie D

3. GZB K

2 november 09.30 u ds. M. van Campen - Ede 1. Kerk en Eredienst K

18:30 u ds. H.J. Lam - Moordrecht 2. Dorcas D

3. Onderhoud gebouwen K

Dankdag

5 november 15.00 u ds. M. Kasbergen 1. Dankdagcollecte D

19.30 u ds. M. Kasbergen

9 november 09.30 u ds. H.G. van der Ziel - Waarder 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u Prop. Joh. Van Eijsden - Driebruggen 2. GZB Najaarszending deelgenotenproject D

3. Onderhoud gebouwen K

16 november 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. P. Baas - Zoetermeer 2. Vakantiereizen andersbegaafden D

3. Onderhoud gebouwen K

23 november 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. C. Boele - Polsbroek 2. Project 10.27 (GZB) D

3. Onderhoud gebouwen K

30 november 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. ZOA D

18.30 u prop. A.N.J. Scheer - Huizen 3. Energiekosten K

7 december 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

viering Heilig Avondmaal 2. Dagboekjes Ouderen D

18.30 u ds. M. Kasbergen 3. Onderhoud gebouwen K

viering en dankzegging Heilig Avondmaal

14 december 09.30 u ds. P.H. van Trigt - Ede 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. J.W. Hooydonk - Oldebroek 2. St. Woord en Daad D

3. Onderhoud gebouwen K

21 december 09.30 u prop. J.J. de Haan - Vinkeveen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. M. Kasbergen 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

Donderdag Eerste Kerstdag

25 december 09.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K

18.30 u ds. A.L. van Zwet - Putten 2. SDOK D

3. GZB D

Vrijdag Tweede Kerstdag

26 december 09.30 u Kerstfeestviering voor jong en oud 1. Diaconale collecte D

28 december 09.30 u ds. J.M. Molenaar - Zoetermeer 1. Plaatselijk jeugdwerk K

18.30 u ds. P. Veerman - Ede 2. Diaconie D

3. Onderhoud gebouwen K

Woensdag Oudjaarsdag

31 december 19.30 u ds. M. Kasbergen 1. Kerk en Eredienst K
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De verjaardagskalender is beschikbaar in de papieren versie en in de 

kerkapp.  

Namens de lezers van de KerkKlanken hartelijk gefeliciteerd met uw 

verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt. 
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Kerst- en nieuwjaarswensen kunt u sturen naar de volgende personen:  

De wensen zijn beschikbaar in de papieren versie en in de kerkapp. 
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed 

dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  

   Geliefde broeders en zusters, jong en oud,  

Inmiddels is het alweer september en dus de ‘R’ weer in de maand. Dat 

betekent dat de zomer weer ten einde is op 22 september en de herfst 

zijn intrede doet. Het betekent ook dat er weer een nieuw kerkelijk 

seizoen aan gaat breken waarvan de start is op zondag 21 september 

met opening winterwerk. In deze uitgave van KerkKlanken kunt u weer 

veel informatie lezen over kerkenwerk dat georganiseerd is voor en met 

jong en oud om samen gemeente te zijn, ook in het onderzoek van de 

Bijbel en de betekenis daarvan voor ons dagelijks leven.  

 

 

 

Opening Winterwerk 

D.V. zondagmorgen 21 september staat opening winterwerk op de 

agenda. In de eredienst willen we hierbij stilstaan. Als deze KerkKlanken 

verschijnt is het bijna zover. Na een zomerperiode waarin veel 

kerkelijke activiteiten op een laag pitje hebben gestaan, zullen er weer 

vele activiteiten starten op kerkelijk terrein. De kerkenraad wenst allen 

die zich inzetten voor het kringwerk, de catechese, de clubleiding, de 

nieuwe kinderbijbelgroep, de huisbezoeken, het pastoraat en prediking 

veel blijdschap, wijsheid en zegen op hun werkzaamheden binnen de 

gemeente. Ook diegenen die de erediensten steeds weer mogelijk 

maken zoals kosters, organisten, preekregelaar, vrijwilligers voor de 

crèche, voorgangers en kerkrentmeesters wensen we Gods zegen toe 

voor de komende periode. Elders in deze KerkKlanken vindt u meer 

informatie over de geplande activiteiten.  

 

 

 

Bezoekwerk  

Het regulier huisbezoek gaat weer gepland worden. De wijkouderlingen 

gaan er de komende periode weer op uit om bezoeken af te leggen bij 

de gemeenteleden thuis. We hopen dat u en jij weer open staat voor 

een goed gesprek met hen. Zijn er vragen over kerk, geloof of andere 

zaken?  Zeg/vraag het hen en maak het bespreekbaar! We zijn met 

elkaar het lichaam van Christus, en laten we de gezindheid van Christus 

die in ons is ook doorgeven aan onze medemens 

Ik las mooie woorden van dominee Margriet van der Kooi over 

bezoekwerk. Ze schrijft: “Pastoraat is het werk van het steeds weer bij 

elkaar brengen van het Verhaal van God en de verhalen van mensen. 

Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en waarom leef ik 

eigenlijk? Dat zijn de grote levensvragen. Niet elk gesprek moet over de 
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grote vragen gaan, ook niet in de kerk, maar het is wel belangrijk dat 

het juist in de kerk en op huisbezoek over die vragen mág gaan. Daar 

hopen mensen op, niet elke dag, maar vaak genoeg. Goed luisteren 

naar mensen en naar de stem van de Herder zijn daarvoor goed 

gereedschap. Als maar ontdekt kan worden dat het God om mensen 

gaat. Dat Hij een God is die naar mensen omziet, om hen geeft, hen op 

de hielen zit, hen liefheeft. Een weg wijst. Omdat ze van Hem zijn. Op 

Hem hopen wij.” 

Gezegende huisbezoeken toegewenst.  

Gerenoveerde Wingerd geopend en Sint-Jansproject afgerond 

Wat een feestelijk moment was het vrijdagavond 5 september toen officieel de Wingerd en de 24 uurs- 

familiekamer geopend werden. Na jarenlange bouw- en renovatie activiteiten kon het Sint-Jansproject 

worden afgesloten. Wat is er enorm veel werk verzet door heel veel mensen, zowel vanuit hun professie 

als vrijwillig. Het hele project heeft veel goed gedaan aan de verbinding ook binnen de gemeente. We zijn 

ook als kerkenraad daar grotelijks dankbaar voor. 

De Wingerd zal veel gebruikt worden om te leren, te lezen uit de Bijbel en de betekenis daarvan voor ons 

dagelijks leven. We hoorden bij de opening van de Wingerd ook over het belang van leren, leren van de 

traditie en van mensen die vóór ons geleefd hebben. “Door tijd en aandacht te nemen om vragen te 

stellen en te zoeken naar antwoorden en in leergemeenschappen te verkeren, word je wijs”, werd van 

Elie Wiesel geciteerd. Hij zei ook: “Als je onderdeel bent van een traditie ontvang je een wonderlijke 

stabiliteit die je niet in jezelf hebt.”  

Wat een zegen dat we bij ‘de leergemeenschap’ van de Kerk mogen horen en staan in de traditie van 

geloof belijden in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen.  

Bij de opening gaven Marco van der Veen, Cor de Vries en Gerwin van der Linden toelichting op het 

jarenlange proces van plannen en uitvoering van organisatie en bouwactiviteiten van het hele Sint-

Jansproject. De aanwezigen kregen informatie over de samenstelling van de Sint-Janscommissie waarin 

verschillende subcommissies waren en waarvan de leden hun expertise en tijd gegeven hebben om tot 

dit resultaat te komen. Ook spraken de kerkrentmeesters hun dank uit voor de inzet van zovelen die 

hebben bijgedragen aan het geheel van de realisatie van het project.   

Foto: Paulina van Hoven 
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Dominee Kasbergen hield een korte overdenking over de Wingerd, ’De wijnstok en de ranken‘ vanuit 

Johannes 15 waar de Heere Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven 

en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort.” Hij sloot af met een gedicht wat ook een gebed is: 

Heer, laat uw liefde / door alle ranken stromen. 
Dan groeien wij in weer en wind, / terwijl de Wijnstok ons verbindt. 
Dan zal naar alle zijden / Uw liefde zich verspreiden: 
naar heel veel mensen, groot en klein; / zodat wij U tot vreugde zijn. 
We danken de Heere voor de opening van de Wingerd en vragen zijn zegen over het gebruik ervan.  

Wilt u de Wingerd reserveren voor een zakelijke of feestelijke bijeenkomst? Daarvoor kunt u contact 

opnemen met het Wingerdteam via wingerdteam@hervormdlinschoten.nl 

 

 

Kerkenraad en pastoraat 

Pastoraat: we zijn dankbaar dat we dit seizoen met een eigen predikant 

kunnen starten. Vorig jaar waren we nog zoekende. We danken God dat 

Hij dominee Kasbergen en onze gemeente aan elkaar verbonden heeft. 

Proponent Joh. van Eijsden uit Driebruggen zal ook in het komende 

seizoen ons blijven bijstaan in het pastoraat.  

De volgende broeders in onze kerkenraad/college van 
kerkrentmeesters zijn aftredend en herkiesbaar voor het jaar 2026: 

• Diaken Theo van Vliet  

• Ouderling scriba Dirk Zuijderduijn 

• Ouderling kerkrentmeester Corné Oppelaar 

• Kerkrentmeester Rob van Butselaar 
Op dit moment is nog niet bekend of alle bovengenoemde broeders 

opnieuw een volgende periode willen dienen binnen onze gemeente. 

We houden u op de hoogte. 

Kerkrentmeester Cor de Vries is aftredend per 2026 in verband met 

beëindiging van het Sint Jansproject. Uiteraard gaan we hier in de kerk 

nog een keer bij stilstaan, maar bij deze ook al een woord van grote 

dank aan Cor die samen met de andere leden van het college enorm 

veel werk verzet heeft en een samenbindende rol had in het jarenlange, 

intensieve project.   

Bezinningsdag kerkenraad 

Op zaterdag 6 september heeft de kerkenraad een dag lang gestudeerd 

en nagedacht over de onderwerpen: 

• Zingen in de liturgie 

• Pastoraat en homoseksualiteit 
Het was een waardevolle dag waar we dankbaar op terugkijken. Op het 

moment van schrijven voor deze KerkKlanken wordt er nog gewerkt aan 

uitwerking en verslaglegging van de bezinningsdag. Informatie hierover 

volgt later.  

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,  

Dirk Zuijderduijn, scriba 
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Het nieuws van de predikant is beschikbaar in de papieren versie en in 

de kerkapp.
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Wat fijn dat we elkaar afgelopen jaar weer hebben kunnen ontmoeten en samen konden komen rond Gods 
woord. Daar zijn we erg dankbaar voor. We zijn dankbaar en gaan vol goede moed ook het komende seizoen 
weer in! We zijn ook dit jaar dankbaar voor de vele vrijwilligers die ook komend seizoen weer aan de slag 
gaan met het jeugdwerk. Dat is echt nodig en belangrijk. Om leiding te geven aan onze grote groep jongeren 
en kinderen hebben we veel vrijwilligers nodig. Helaas hebben we dit seizoen nog een aantal vacatures 
openstaan. Laat het vooral even weten aan de jeugdouderling of de betreffende leiding als u/jij eens mee 
wilt draaien om te kijken of het wat voor u/jou is. We kunnen uw/jouw hulp goed gebruiken!  

Tenslotte nodigen we alle kinderen en jongeren natuurlijk weer van harte uit voor het jeugdwerk en de 
activiteiten komend seizoen. Ook aan de ouders willen we de oproep doen uw kinderen hierin te motiveren 
en stimuleren. We leven in een tijd waarin er veel op onze kinderen afkomt en er veel van ze gevraagd 
wordt. Bij elkaar komen rond Gods woord is juist dan zo belangrijk voor onze kinderen!  

Dat er nog steeds jeugdwerk is, zien we als Gods grote trouw. Daaruit mogen we kracht, energie en zegen 
putten. Het thema van de HGJB dit jaar ‘Groot is Uw trouw’. Wilt u onze jongeren en het jeugdwerk ook in 
uw gebed meenemen? 

 

 

Jeugdwerkbeleid 
In het conceptbeleidsplan 2019-2025 zijn de 4 pijlers en doelstellingen van ons 
jeugdwerkbeleid verder uitgewerkt:  

• Jeugd & leren  

• Jeugd & ontmoeten 

• Jeugd & eredienst   

• Jeugd & omzien  

 

 

 

Jeugdraad 
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd vanuit een jeugdraad. 
De jeugdraad: 

• adviseert de kerkenraad over het beleid voor het jeugdwerk 

• signaleert problemen of knelpunten en probeert oplossingen daarvoor 
aan te dragen 

• stelt een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het college 
van kerkrentmeesters 

• voert het beleidsplan uit 

• zorgt voor toerusting van leidinggevenden 

• begeleidt en coacht de vrijwilligers binnen het jeugdwerk 

• zorgt voor de coördinatie en afstemming tussen de verschillende 
onderdelen van het jeugdwerk 

• evalueert jaarlijks het jeugdwerk 
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Samenstelling jeugdraad 
De jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 

• voorzitter  Jan-Willem Beumer 

• secretaris  Theo van Vliet    

• penningmeester  Martijn Kool  

• coördinator Jeugdpastoraat                            Ernst Jan Langerak 

• coördinator Jeugd & leren  Jan-Willem Beumer 

• coördinator Jeugd & omzien Ernst Jan Langerak  

• coördinator Jeugd & ontmoeten (basis) Greta Kamphof  

• coördinator Jeugd & ontmoeten (12+) Vacature 

• coördinator Jeugd & eredienst Catharina  
                                                                                     Nieuwenhuizen & 
                                                                                     Janneke Beumer 

 

 

Afscheid: 
Aan het einde van het seizoen hebben we afscheid genomen van een heel aantal 
mensen: 

• Juriën Stam – 19+ Catechese 

• André de Ruijter – Zondagsschool 

• Gerrinda de Ruijter – Zondagsschool 

• Annelot Verhoeff – Zondagsschool 

• Mirthe Wesselink – Zondagsschool 

• Daniëlle van Halen – Mirjam I 

• Rita de Ruijter – Mirjam II 

• Bertine Bakker – Mirjam II 

• Harold Langenberg – Daniël/David 

• Daniël Winkel – Manna 

• Jacolien van Dijk – Kinderkoor 

• Alida van Setten – Kinderkoor 

• Rebecca van Butselaar - Kinderkoor 
We waarderen jullie inzet voor de jongeren van onze gemeente enorm. Veel 
dank daarvoor en Gods zegen in alles toegewenst! 

 
 

 

We heten welkom: 
• Francien Kap – Kinderbijbelgroep 

• Annemieke van der Linden – Kinderbijbelgroep 

• Wouda van Hooff – Kinderbijbelgroep/kinderkoor 

• Marlene Maaijen – Kinderbijbelgroep 

• Leanne van Butselaar – Mirjam I 

• Gerben Langerak – Manna 

• Judith Honkoop – Kinderkoor 
 
Annerieke Wouters en Marleen Ronner zijn van de zondagsschool overgegaan 
naar de kinderbijbelgroep. Annemarie de Ruijter is van de zondagsschool 
overgegaan naar club Manna. 
 
Fijn dat jullie je willen inzetten om het jeugdwerk handen en voeten te geven en 
onze jongeren te onderwijzen en een goede tijd samen te geven. Gods zegen 
gewenst! 

  
 

Vacatures 
Op het moment van schrijven hebben we nog diverse vacatures voor het 
clubwerk.  
We zijn nog op zoek naar leiding voor: 
Mirjam I, Mirjam II en David/Daniël 
 
Mocht u/jij het leuk vinden om mee te draaien of als je hierover meer wilt weten 
neem dan contact op met de jeugdouderling of iemand uit de jeugdraad. 
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Opening winterwerk 
D.V. zondag 21 september 2025 is de opening van het winterwerk. In de 
ochtenddienst wordt aandacht besteed aan het nieuwe seizoen. Daarna kunnen 
we elkaar weer ontmoeten in de nieuw verbouwde Wingerd. Zie voor meer 
informatie de kerk app. 

 

Jaarthema 2025-2026 

Het jaarthema voor seizoen 2025-2026 is ‘Groot is Uw trouw’. In dit jaarthema 

staat Psalm 100 centraal, een kleine psalm met enorme kracht! Met name drie 

onderwerpen komen daarin aan de orde: 1. Wie God is, 2. Wie wij zijn en 3. 

Waartoe we opgeroepen worden. 

 

 

Coördinator:  Jan-Willem Beumer 

De leerroute binnen de gemeente start vanaf ca. 3-jarige leeftijd en loopt door tot het moment van 
geloofsbelijdenis. We onderscheiden daarin de volgende fasen:  

 

 

 

De jongeren van onze gemeente ontvangen na de geboorte het teken van de Heilige Doop. God gaat een 

verbond met hen aan. De ouders/het gezin zijn als eerste verantwoordelijk om hun kinderen vanuit dit 

verbond op te voeden. Dat kan op allerlei manieren. Heel eenvoudig door hun eigen geloof voor te leven, 

maar ook heel concreet door heel vroeg al actief met hun kinderen bezig te zijn met Bijbellezen, bidden, 

zingen, enz. Geloofsopvoeding thuis is van levensbelang voor kinderen en voor de gemeente. De 

leidinggevenden van het jeugdwerk mogen daarnaast helpen om de doop te beantwoorden. Tenslotte 

hebben we ook als gemeente de verantwoordelijkheid voor onze jongeren om hen vanuit het verbond 

voor te leven. Door gebruik te maken van het materiaal van de HGJB wordt ernaar gestreefd een rode 

draad/thema te hebben in de verschillende groepen. 

 

 

Kinderbijbelgroep 
Doelgroep zijn de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m groep 6). 
Het doel is om Gods Woord op eenvoudige wijze aan de kinderen door te geven.  
De kinderbijbelgroep maakt gebruik van de HGJB-methode Op Stap en Op Reis. 
 
Tijd:                       Zondag tijdens de ochtenddienst  
                               (om de week vanaf 14-09) 
Leiding:                 Groep 1, 2 en 3:  Annerieke Wouters, Annemieke van der 

Linden, Francien Kap 
                               Groep 4, 5 en 6:  Marleen Ronner, Marlene Maaijen, Wouda 

van Hooff 
 

Doop 
Bovenbouw 

crèche 

3-4 jaar 

Zondags-

school 

4–9 jaar 

Kinder 

catechese 

10- 11 jaar 

Tiener 

catechese 

12-15 jaar 

Jongeren 

catechese 

16-18 jaar 

19+ 

catechese 

19-25 jaar 

Geloofs- 

belijdenis 
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Groep 7 & 8 
Voor de kinderen van groep 7 en 8 zijn wij nog bezig om een goede invulling aan 
te geven. Hier hoort u later meer over. 
 

 

 

Tienercatechese (Follow Me) 
Waar de kindercatechese is gericht op kennisoverdracht, is de catechese voor 

tieners van 12-15 jaar (groep 1 t/m 4 voortgezet onderwijs) gericht op het 

relationele aspect van het leren. Zo hopen we dat de inhoud van het geloof steeds 

meer eigen wordt gemaakt, zodat het vaster en dieper wordt. Voor de 

tienercatechese wordt gebruik gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me’. 
Tijd: Maandag 19.15 – 20.00 uur  
Catecheseteam:  Ds. M. Kasbergen, Ernst Jan Langerak, Cora Nap, Klarinda 
 Vroege. 
 
Data: 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober, 10 
november, 17 november, 24 november, 1 december, 8 december, 5 januari, 12 
januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari, 23 februari, 2 maart, 16 
maart, 23 maart.     

 

 

Jongerencatechese (Follow Me Next) 
De jongerencatechese voor jongeren van 16 t/m 18 jaar richt zich voornamelijk op 

het discipelschap, het volgen van Jezus. Voor de jongerencatechese wordt gebruik 

gemaakt van de HGJB-methode ‘Follow Me Next’.  
Tijd: Maandag 20.30 – 21.15 uur (wekelijks vanaf 22-09) 
Catecheseteam:  Ds. M. Kasbergen, Sjaak van der Mel, Corine van der Vaart, 

Tera Voorwinden.  
Data: zie FM (hiervoor). 

 

 

19+-catechese 
Voor wie? 
Deze catechisatie is bedoeld voor de jongeren van onze gemeente die de reguliere 
catechisatie hebben afgerond maar (nog) niet toe zijn aan het volgen van 
belijdeniscatechese. Daarnaast is de 19+-catechese er zeker ook voor jongeren 
van de gemeente die niet of nauwelijks deelgenomen hebben aan de gewone 
catechisaties. Als catecheseteam hebben we besloten om alle jongeren van de 
gemeente die tot de doelgroep behoren voor deze ontmoetingen actief en 
persoonlijk uit te nodigen. 
 
Wat is het? 
De 19+-catechisatie-avonden zijn ontmoetingen in huiselijke kring en in 
ongedwongen sfeer waar gesproken wordt over alle zaken die aan het christelijk 
geloof verbonden zijn. Geloven in deze tijd is niet makkelijk en niet 
vanzelfsprekend. In onze gesprekken en ontmoetingen is er alle ruimte om 
eventuele vragen aan de orde te stellen. Er is dus ook plaats voor vragen als: 
Bestaat God wel?, Waarom is er zoveel lijden in de wereld? en Waarom zou ik 
naar de kerk gaan? Welke vragen jij persoonlijk ook hebt, we gaan ze niet uit de 
weg. Wij hopen dat je ze wilt stellen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden. 
 
Wanneer? 
De bijeenkomsten zijn altijd op zondagavond vanaf van 20.15 uur tot ca. 21.45 
uur. We hebben de volgende data gepland: 21 september 2025, 26 oktober 2025, 
7 december 2025, 11 januari 2026, 22 februari 2026, 22 maart 2026 en 19 april 
2026. Het adres en het onderwerp worden tijdig gecommuniceerd in de Bazuin en 
de kerkapp.  
Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem gerust contact met ons op.  
Met een hartelijke groet namens het catecheseteam, 
Justin de Jong – justinuspuerinus@gmail.com / 06 4628 0720 
Rick Smaling – rick.smaling@gmail.com / 06 8178 5800 

mailto:justinuspuerinus@gmail.com
mailto:rick.smaling@gmail.com
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Belijdeniscatechese 
Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. 
Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen hebben 
een verlangen dat al in de tienerjaren te doen en anderen doen het op latere 
leeftijd. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat we geloven, wat 
het betekent onderdeel te zijn van de christelijke gemeente en het belang van de 
sacramenten. Tijdens dit traject overweeg je of je daadwerkelijk belijdenis gaat 
doen.  

Het afleggen van geloofsbelijdenis houdt in:  

• Een be-amen van de Heilige Schrift als het Woord van God 

• Een instemmen met de belijdenis van de kerk 

• Een toegang vragen tot het sacrament van het Heilig Avondmaal 

 

De belijdeniscatechese wordt gegeven door onze predikant ds. M. Kasbergen. 

Neem gerust contact met hem op voor meer informatie.     

 

 

 

Coördinator (doelgroep basisschool):    Greta Kamphof 

Coördinator (doelgroep voortgezet onderwijs): Vacature 

In deze pijler van het jeugdwerk valt het clubwerk. In het clubwerk onderscheiden we de volgende fases: 

 

 

 

Doelstelling van het clubwerk is het bieden van een plek aan jongeren in onze gemeente waar zij 

vertrouwen in hebben en die vertrouwd voor hen is. Een plek waar zij zich serieus genomen voelen, zoals 

ook Jezus de kinderen serieus nam en tijd voor hen vrij maakte. Een plaats waar ze een rol vervullen en 

waar ze worden aangesproken op hun eigen niveau. Een plek waar de Bijbelverhalen betekenis in krijgen 

het leven van jongeren en waar zij ruimte krijgen om te groeien in discipelschap, leren om te leven als 

christen in deze wereld en hun verantwoordelijkheid in de christelijke gemeente in te nemen. 

 

 

Onderbouw crèche 
Doelgroep zijn de 0-3 jarigen. Op de crèche is er een plaats voor de jongste 

kinderen van de gemeente, zodat de ouders naar de kerkdienst kunnen gaan. 

Tijdens de crèche worden de kinderen beziggehouden met speelgoed en wordt 

bij tijden ook een Bijbelse tekening gemaakt.  

 

Tijd Zondagmorgen tijdens de kerkdienst (wekelijks) 

Coördinatie: Caroline Binnendijk en Alida van Setten 

Onderbouw 

crèche 

0-3 jaar 

Kinderkoor 

 

4–12 jaar 

Kinder 

clubs 

8- 11 jaar 

Tiener 

clubs 

12-15 jaar 

Jeugd-

vereniging 

16-25 jaar 
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Kinderkoor Emanuël 
Houd je ook van zingen en bewegen? Kan jij ook niet blijven zitten als je een 
vrolijk lied hoort? Dan is het kinderkoor wat voor jou! Samen met andere 
kinderen zingen wij elke maandagmiddag van 16.15-17.00 uur. We starten na 
opening winterwerk op maandag 22 september! 
 
Ben je nieuwsgierig? Kom kijken en meezingen bij Kinderkoor “Emanuël” 
 
Bestuur: Lisette Langenberg, Wouda van Hooff en Annerieke Wouters 
Dirigent: Judith Honkoop 
Locatie: De Wingerd 
 

 

 
 

Kinder- en tienerclubs 
• Jongensclub David & Daniël (groep 5+6 en 7+8 basisschool):  

Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur  
Leiding:   Justin de Jong en Jochem van Halen 

• Meisjesclub Mirjam I (groep 5+6 basisschool):  
Tijd: Donderdag 18.45 – 20.00 uur  
Leiding:   Henriëtte Bosse en Leanne van Butselaar   

• Meisjesclub Mirjam II (groep 7+8 basisschool): 
Tijd: Donderdag 19.00 – 20.15 uur  
Leiding:  Julia Kool, 2 vacatures 

• Tienerclub Joy (voortgezet onderwijs, groep 1+2): 
       Tijd: Vrijdag 19.45 – 21.00 uur 
       Leiding:  Pauline Plaisier, Simon Langenberg en Joep de Jong 

• Tienerclub Manna (voortgezet onderwijs, groep 3+4): 
       Tijd: Vrijdag 19.45 – 21.00 uur 
       Leiding:  Janneke Wijnands, Gerben Langerak en Annemarie de Ruijter 
 

 
 
 
 
 

CLUB sept Okt Nov dec jan feb mrt april 

MIRJAM 1 
 

 
2, 16 6, 20 4 8, 22 5, 26 12, 26  

MIRJAM 2 
DANIËL & 
DAVID 
 

25 6, 30 13, 27 11 15, 29 12  5, 19  

JOY & MANNA 3 17 
(tienerkamp), 
31 

14, 28 12 9, 23 13, 27 13, 27  

 
 
 

Clubdata seizoen 25-26 
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Jeugdvereniging 
Voor jongeren in de leeftijd van 16-25 jaar is er in het winterseizoen één keer 
per twee weken JV op zondagavond. De avond bestaat uit twee delen: een 
bezinnend gedeelte en een ontspannend gedeelte. Daarnaast is er één keer per 
seizoen een JV-weekend.  
Doelstellingen: 
· Jongeren ondersteunen in het komen tot geloof en de geloofsontwikkeling, 
basis leggen om staande te blijven in de wereld van vandaag  
· Een plek bieden waar jongeren zich thuis voelen  
 
JV-Bestuur: Arno de Haan en Annelies Rietveld (voorzitters)  
Jacco Kamphof, Jasmijn Ruting, Femke de Vries, Patrick Vroege en Prisca Locht 
 
1e JV avond – zondag 14 september 
2e JV avond – zondag 28 september 
3e JV avond – zondag 12 oktober 
JV weekend: vrijdag 17 t/m maandag 20 oktober 
 

 

 

 

Coördinator: Catharina Nieuwenhuizen en Janneke Beumer 

De zondagse eredienst is een dienst voor heel de gemeente, jong en oud. Allerlei draden van gemeente-

zijn komen hier samen in de ontmoeting met God in Woord en Sacrament. Via de erediensten en de 

prediking kan een groot aantal jongeren worden bereikt.  

Om dit bereik zo groot mogelijk te doen zijn is er aandacht voor:  

• kinderen en jongeren in de prediking 

• begrijpelijk en eigentijds taalgebruik door de predikanten  

• praktische invulling van de prediking. Jongeren willen graag voorbeelden waarmee ze iets kunnen 

• het houden van (bijzondere) diensten, gericht op kinderen en jongeren en waarin jongeren ook een 
actieve inbreng hebben, te denken valt aan de viering op 2e kerstdag en bid- & dankdag, maar we 
proberen ook ieder jaar samen met J.V. Niek of met het catecheseteam enkele diensten voor te 
bereiden. 
 

 
 

  

Jeugddiensten 
Elk jaar wordt er een jaarrooster opgesteld voor de jeugddiensten. De jeugd wil 
elkaar graag ontmoeten, en waar is dat mooier dan in de kerk. Een vooraf 
bekend rooster helpt bij een goede voorbereiding en voortgang van de diensten.  
 
Nadere informatie over het wat en wanneer van de diensten volgt zodra dit 
bekend is. We houden u op de hoogte via de kerkapp! 
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Coördinator: Ernst Jan Langerak (coördinator jeugdpastoraat) 
  Theo van Vliet (jeugddiaconaat) 
 
In deze pijler van het jeugdwerk valt het jeugdpastoraat en jeugddiaconaat.   
Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn: 

• Plaats voor persoonlijk gesprek met jongeren  

• Toerusting van het persoonlijk geloof  

• Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen  

• Pastorale plek voor elke situatie 
Doelstelling van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te 

hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen we o.a. door deelname om 

het jaar aan het HGJB-project. Het inzamelen van geld voor projecten is op zich weer een mogelijkheid 

van leren en ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de gemeente. 
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Kringen 
Beste gemeenteleden, 
 
Het nieuwe kringseizoen gaat weer van start. Hieronder stellen de kringen en 
verenigingen zich aan u/jou voor. U bent van harte welkom om contact op te nemen en 
een avond te bezoeken. 
 
Recent hebben we als kringcommissie een enquête gehouden via de kerkapp. Veel 
gemeenteleden hebben die ingevuld; hartelijk dank daarvoor! De input nemen we mee 
richting het kringwerk en voor de organisatie van gemeenteavonden dit seizoen. 
N.a.v. de input alvast de volgende opmerkingen: 
- Als u vanwege praktische zaken, zoals beperkte mobiliteit, niet deelneemt aan een 
kring, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij staan klaar om samen met u naar 
een passende oplossing te zoeken. 
- De Gemeente Groei Groep o.l.v. Gert-Jan van Halum is gestopt en zal komend seizoen 
niet meer verder gaan. U bent van harte welkom bij een andere kring. Ook hiervoor 
geldt: we willen meedenken welke mogelijkheden er voor u zijn. 
 
We hopen op een mooi seizoen, waarin we samen de Bijbel mogen bestuderen en 
mogen groeien in het geloof in onze Heer Jezus Christus. 
 
Hartelijke groet van de kringcommissie: 
Ds. M. (Marco) Kasbergen, Rieneke Langenberg, Tera Voorwinden en Ruud Wesselink  
Contact: rienekebaaijens@hotmail.com of 06-57274049 

 

Bible@home 
Onze kring bestaat uit een groep diverse 30 en 40+-ers die elke twee weken op 
dinsdagavond met elkaar zingen, Bijbelstudie doen en bidden. Daarbij houden we ook 
oog voor wat erin elkaars leven gebeurt en leven daarin met elkaar mee. We werken met 
een bijbelstudieboekje, zodat we Bijbelstudie kunnen voorbereiden. De leiding van de 
avond wordt afwisselend gedaan door de deelnemers (die dat willen) en is bij een van 
ons thuis. Naast de Bijbelstudie doen we een aantal keer per jaar een andere activiteit. 
Interesse gekregen? Of wil je gewoon een keertje de sfeer komen proeven? 
  
Neem contact op met Annemieke van der Linden-Langelaar (06-30742114).  
 
Je bent van harte welkom! 
  

mailto:rienekebaaijens@hotmail.com
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GemeenteBijbelkring 
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Huisbijbelkring (Linschoten/Montfoort)  
Er is ook een Huisbijbelkring in Linschoten / Montfoort. Tweewekelijks komen we bij 

elkaar. Om de beurt in Linschoten of Montfoort. De startavond is D.V. 
op donderdag 2 oktober bij Ruud en Wilma Wesselink (Bovenkerkweg 
29 in Montfoort).  

Dit seizoen willen we het Bijbelboek 1 Samuël behandelen. Hierbij 
gebruiken we het boekje ´Uw dienaar luistert´ van Ds. W.J. Westland. 
Naast gebed, Bijbelstudie en zingen is ook onderlinge verbondenheid 
een belangrijk onderdeel van deze kring.  

Interesse? Je bent van harte welkom op de startavond. Wanneer je 
vragen hebt dan kun je mailen of bellen naar Ruud Wesselink 

(wilma.ruud@kpnplanet.nl / 0348-498090). 

 

Kerkhistorische kring Linschoten en omgeving 

De kerkhistorische kring Linschoten en omgeving is inmiddels van start gegaan. Maar 
als je verdieping zoekt en je wilt bezinnen op je christelijke wortels: weet je alsnog 
welkom. Of als je gewoon een keer wil komen kijken of het wat voor je is: schroom niet.  
We komen zes keer per jaar op donderdagavond bijeen om teksten te lezen en te 
bespreken uit de eeuwenlange traditie van de kerk waar we als christen en gemeentes in 
staan. Elke bijeenkomst begint met een inleiding over de periode uit de geschiedenis die 
aan de beurt is. Deze wordt ondersteund door beeldmateriaal. Na een pauze bespreken 
we korte bronteksten uit die periode.   

Komend seizoen staan de achttiende en negentiende eeuw op het programma. De 
periode waarin het tijdperk van de zogenaamde ‘Verlichting’ valt. Een tijd waarin het 
verstand centraal kwam te staan; een eeuw van braafheid en deugd (zoals die in psalm 
101 wordt bezongen) ook. De Bijbel als openbaring van God kwam ondertussen wel 
onder druk te staan. De ‘moderne theologie’ deed haar intrede en naast de Nederlandse 
Hervormde Kerk ontstond het ene na het kerkgenootschap.   

De tweede avond dit seizoen is donderdag 6 november om 20.00 uur in De Wingerd.  
Centraal staan dan de bewegingen van Afscheiding (de eerste afsplitsingen van de 
Nederlandse Hervormde Kerk) en het Reveil. Meer informatie en aanmelden bij Tera 
Voorwinden, tera@ar-voorwinden.nl , tel. 0651626184.  Als je je aanmeldt, krijg je 
tevoren de teksten die we bespreken (meestal zo’n 15 pagina’s). Welkom! 

  

mailto:wilma.ruud@kpnplanet.nl
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Leeskring 
Zin om eens een goed boek te lezen en daar met elkaar van 
gedachten over te wisselen? Kom dan naar de leeskring. We komen 5 
à 6 keer per jaar bijeen en lezen allerhande genres (literatuur, 
geschiedenis, theologie, filosofie). De eerste bijeenkomst dit seizoen 
is donderdag 18 september.  We bespreken dan de historische 
roman Askruis van Antoine Sénanque. Locatie: Julianalaan 18, 
Montfoort.  Meer info: tera@ar-voorwinden.nl/0651626184  

 

Ouderenkring 

Deze kring is bedoeld voor de wat oudere onder ons. We gaan aan de hand van een 
boekje een Bijbelboek behandelen en vinden het maar wat fijn dat dominee Kasbergen 
ons hierin wil meenemen. We vinden ontmoeting. Tijd nemen voor elkaar onder het 
genot van een lekker bakje koffie is ook belangrijk. 

Deze kring wordt op dinsdagochtend gehouden in de Wingerd van 10 tot half 12. 

De eerste keer is op dinsdag 30 september, allen van harte uitgenodigd. Kom ook gerust 
om een keertje mee te kijken.  

Meer informatie nodig? Bel gerust naar Lydia van der Weide (0346447786). 

Gebedsuur 

In dit nieuwe seizoen starten we met een gebedsuur, waarin we samenkomen om God te 

aanbidden, te danken, om schuld te belijden, om te bidden voor de wereld, de kerk, de 

gemeente en voor elkaar.  

Waarom een gebedsuur? 

Misschien vraag jij je af: waarom organiseren we dat eigenlijk, een gebedsuur in de kerk? 

Is bidden niet iets persoonlijks, iets dat je thuis doet, in stilte? Of eventueel samen, met je gezin, 

je familie? Dat klopt. Bidden is iets persoonlijks.  

Maar de Bijbel laat ons ook zien dat het gebed een zaak van de gemeente is. In Handelingen 

lezen we dat de eerste christenen in de gemeente volhardden in het gebed (Hand. 2:42). Om 

samen de gebeden op te zenden naar de Heere.  

Ook in onze gemeente wordt veel gebeden: in de erediensten, bij Bijbelkringen, tijdens 

vergaderingen, in pastorale gesprekken en op nog zoveel andere momenten. Dat is een grote 

zegen! 

Toch kunnen we ook ervaren dat ons bidden tekortschiet. Omdat we dingen vergeten in ons 

gebed, of doordat we snel afdwalen met onze gedachten. Of ons gebedsleven versloft omdat 

andere dingen onze aandacht opeisen.  
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Juist dan is een gebedsuur waardevol. Samen de tijd nemen om te bidden. Samen gebedspunten 

te verzamelen en die in gebed bij de Heere te brengen. Samen in kleinere gedeelten te bidden, 

zodat we geconcerteerd blijven.  

Zo mag je het gebedsuur zien als een oefenplaats, waar we leren bidden. Net zoals de discipelen 

dat wilden: “Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft” (Luk. 11:1).  

En voel je vrij: je hoeft geen ervaren bidder te zijn. Je wordt niet onder druk gezet om hardop te 

bidden, in stilte meebidden mag ook. Het gaat niet om mooie woorden, maar om gevouwen 

handen en een open hart.  

De opzet 

We komen samen in het liturgisch centrum van de kerk, in het huis van gebed. We komen 

afwisselend samen op woensdagavond (20:00 uur) en zaterdagmorgen (8:00 uur). Het gebedsuur 

duurt ongeveer 45 minuten.  

We gebruiken een structuur die houvast geeft, maar tegelijk genoeg ruimte laat voor 

persoonlijke inbreng en afwisseling. Ook zingen we, want zingen is óók bidden. Augustinus zei 

het al: “Wie goed zingt, bidt dubbel.”  

De liturgie 

1. Inloop: een kwartier van tevoren. We verzamelen de gebedspunten. We stemmen af wie een 

gedeelte van het gebed voor zijn of haar rekening neemt. 

2. Opening: we worden stil voor God en lezen een kort gedeelte uit de Bijbel.  

3. De gebedshand: bij elk punt zingen we een psalm/lied. 

• We loven de HEERE God. We aanbidden Hem om wie Hij is, omdat Hij het waard is alle lof 
te ontvangen.  

• We danken God voor wat Hij geeft. Voor Zijn zegen die we ervaren, in de gemeente, in 
ons persoonlijk leven.  

• We belijden God onze schuld. We bidden om vergeving voor wat er misgaat in de wereld, 
in de kerk. We belijden in stilte wat er scheef gaat in ons eigen hart en leven.  

• We bidden voor de wereld en de wereldwijde kerk. We bidden om vrede, voor 
regeringsleiders, voor ons land, voor de vervolgde kerk, voor de kerk in ons land. 

• We bidden voor de gemeente en voor elkaar. We bidden om zegen voor de gemeente, 
voor de activiteiten die staan te gebeuren, voor broeders en zusters.  

• We sluiten gezamenlijk af met het Onze Vader.  
 
De data 

Tussen de startzondag en de kerstvakantie komen we samen op woensdagavond 8 oktober, 

zaterdagochtend 1 november, woensdagavond 12 november, zaterdagochtend 6 december. 

Daarna zullen de nieuwe data voor 2026 worden vastgesteld.  

Ds. M. (Marco) Kasbergen  
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Mannenvereniging Boaz 
Mannenvereniging Boaz start op donderdag 25 september. We gaan nog kiezen welke 
Bijbelstudie we gaan doen. Bijbelstudie De Heilige Geest in het Oude testament of Bijbelstudie De 
Heilige Geest in het Nieuwe testament. We komen op donderdag bij elkaar. De avonden starten 
om 20.00 uur en u/jij bent van harte welkom voor Bijbelstudie en een goed gesprek. 
 
De volgende data zijn: 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 11 december, 8 januari 
2026, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart.  
Bij vragen, neem gerust contact op met Cees Joosse (06-41172479) 
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Vrouwenkring Rivka 
Houd je van gezelligheid en samen met andere vrouwen 
luisteren naar Gods Woord?  
Samen zingen, bidden en creatief bezig zijn in een fijne 
sfeer? Samen zoeken naar Bijbelse antwoorden op de 
vragen van het leven? Dan ben je bij ons van harte 
welkom!  
 
Ongeveer 1 keer per maand komen we op dinsdag- of woensdagavond bij elkaar in de 
Wingerd. De avonden starten meestal om 20.00 uur en duren tot maximaal 22.00 uur. 
Er is volop ruimte om mee te denken en mee te helpen met het organiseren van 
avonden/activiteiten. De contributie bedraagt € 25,00 per persoon per seizoen. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom (voor sommige avonden zal een bijdrage in de kosten 
worden gevraagd).  
 
Voor komend seizoen 2025/2026 staan de volgende avonden gepland:  

❖ Woensdag 17 september (Startavond, QR-code wandeling)  
❖ Dinsdag 7 oktober (Bijbelstudie over een gedeelte uit het boek Handelingen) 
❖ Woensdag 12 november (Crea-avond) 
❖ Woensdag 10 december (Kerstviering) 
❖ Dinsdag 20 januari 2026 (Bijbelstudie over een gedeelte uit het boek 

Handelingen) 
❖ Woensdag 11 februari (Spreker of spreekster) 
❖ Dinsdag 17 maart (Avond in het teken van Pasen) 
❖ Dinsdag 14 april of woensdag 15 april (Creatieve activiteit en afsluiting) 
       

We zijn blij dat we vanaf de startavond weer gebruik kunnen maken van de Wingerd. 
Dat betekent dat we veel meer ruimte hebben en dat er dus genoeg plek is voor heel veel 
nieuwe leden.  
 
Tot gauw bij Rivka! 
 
Namens het bestuur, Anja Doornenbal (tel. 06-40994645) en Christien Smaling (tel. 
06-48320406). 

 

Bijbelkring voor twintigers-dertigers 
 
We komen om de paar weken bij elkaar met een groep twintigers/dertigers om samen 
na te denken over geloof en het leven. Gewoon bij iemand thuis, met wat te drinken 
erbij en meestal iets lekkers op tafel. 
 
We luisteren (van tevoren) naar een aflevering van de Dit is de Bijbel-podcast, en daar 
praten we dan verder over door. Soms serieus, soms luchtig en altijd gezellig. 
 
Geen zware studie, wel goede gesprekken. En ruimte om elkaar te leren kennen. 
 
Lijkt het je leuk om een keer aan te haken? Neem dan contact op met Annerieke 
Wouters (06-53488531) Je bent welkom! 
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Hart en handen 
Het is mooi als je tijdelijk hulp nodig hebt omdat het even niet lukt, dat 

er vrijwilligers zijn die je kunnen helpen. 

Hart en handen brengt degene die hulp nodig heeft en de vrijwilliger bij elkaar. 

Aan welke hulp kun je denken? Huishoudelijke hulp als stoffen, zuigen, badkamer en 

wc schoonmaken. Ook wordt er weleens gestreken of wordt er eten klaargemaakt. Lukt 

het niet om zelf vervoer te regelen als het gaat om bijv. een ziekenhuisbezoek, ook dan 

kunnen we kijken of er iemand is die dat wil doen. 

Als u contact met ons opneemt, kijken we met elkaar wat er nodig is en wanneer en 

voor hoelang u hulp kunt gebruiken. Het is misschien goed om hierbij te vermelden dat 

het om tijdelijke hulp gaat.  

In de praktijk hebben we weinig aanvragen, de drempel is dus hoog om hulp te vragen. 

Schroom niet om toch contact met ons op te nemen. Hoe mooi is het om elkaar bij te 

staan wanneer dit nodig is. 

Zou je het mooi vinden om op de vrijwilligerslijst te staan, dan kun je je ook altijd 

aanmelden. Schiet ons maar een keer aan, dan voegen we je erbij. 

Contactpersonen: Lizette Joosse en Anneke in 't Veld, tel. 433750

 

Het psycho pastoraal team in onze gemeente  
Binnen onze gemeente zijn enkele gemeenteleden die zich in willen en 

kunnen zetten in psychopastorale zorg. Zij hebben hiervoor een 

psychopastorale opleiding gevolgd en zijn beschikbaar om gemeenteleden 

te begeleiden bij psychische, relationele of geestelijke problematiek in 

situaties waar om verschillende redenen door predikant en/of ouderling 

onvoldoende begeleiding kan worden geboden. Zij verlenen dus bijstand 

in pastoraat onder verantwoordelijkheid van predikant en kerkenraad en onder strikte 

geheimhouding. Namen en adressen worden in overleg met betrokkenen doorgegeven via 

predikant of ouderlingen. U kunt natuurlijk ook altijd zelf rechtstreeks contact opnemen. Dit 

geldt voor zowel volwassenen als jongeren. 

 

Wij willen ons graag inzetten in de gemeente om mensen een luisterend oor te bieden en te 

bemoedigen. Dit in afhankelijkheid van God onze Vader en in vertrouwen dat Hij zal geven 

wat nodig is. 

Voor meer informatie, aarzel niet en neem contact op met onderstaande contactpersonen van 

het PPT team. 

Arie Kool tel: 06-51812507, Corine van der Vaart tel: 06-54934156, Gerwin van der Vaart tel: 

06-54934156, Marike de Vries tel: 06-51828166, Hannie de With tel: 06-10803740. 

Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT): Justin de Jong tel: 06-46280720. 

Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl 

mailto:PPT@Hervormdlinschoten.nl
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Gemeente-avond 
Save-the-date: Gemeenteavond ‘Bidden’ 

 

Op woensdag 26 november 2025 organiseren we als kringcommissie een gemeenteavond over het 

onderwerp “Bidden”. Dominee P. Veerman zal deze avond voor ons verzorgen.  

Zet deze datum alvast in de agenda! Wij hopen u snel van meer informatie te voorzien. 

 

 

Koffiedrinken na de dienst 
Het koffiedrinken na de dienst komt terug. Na de kerkdiensten waarbij het 

kinderbijbelmoment plaatsvindt, willen we bij elkaar komen onder het genot 

van een kopje koffie of thee. De volgende data staan gepland. 

14 september    9 november 
28 september    23 november 
12 oktober    14 december 
26 oktober    28 december 

 

Vrijwilligers gezocht voor het koffieschenken in de Lindewaard 
Elke zaterdagavond is er tussen 19.30 en 20.15 uur een weeksluiting voor bewoners van de Lindewaard. 
Ongeveer 10 tot 15 bewoners mogen we dan begroeten. We halen de bewoners op van hun kamer of uit 
de buurtkamer. Daarna brengen we ze naar de buurtkamer waar de weeksluiting gehouden wordt. Eerst 
drinken we koffie/thee met elkaar. Daarna wordt er gezongen, gebeden en is er een korte overdenking. 
We merken aan de bewoners dat ze het erg waarderen. Naast een spreker en organist, zijn er per avond 3 
vrijwilligers actief (tussen 19.00 uur en 20.30 uur). Op dit moment bestaat ons team uit 19 leden. Dat lijkt 
heel veel… Toch zouden we ons team graag uit willen breiden naar ongeveer 25 leden, zodat we per jaar 
max. 5 à 6 keer ingezet worden. Nu is dat nog vaker. Het is een mooie en dankbare taak! Meld(t) u/jij zich 
aan? 
Christien Smaling-Verburg 
Tel. 06-48320406/0348-480204 
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Tienerkamp 2025 

 

Bos, kampvuur, actief, lol, plezier, spel, 

Bijbel, sport, chillen, zwemmen, 

Yes! Supergaaf. 

Ga je naar de 1ste, 2de, 3de of de 4de klas van de middelbare school? Dan mag je mee !!!! 

We gaan naar een kamphuis in Driebergen van vrijdag 17 okt. 17.00 uur t/m maandag 20 okt. 17.00 uur. 

Geef je op bij Simon Langenberg: 06-86610618 

Heb je vragen bel/app Grianne Verweij: 06-12985177 

Tip: Vraag een vriend/vriendin of klasgenoot mee. 

Groetjes van de tienerkampleiding, 

Annemarie, Simon en Grianne 

 

 Voor de kinderen 
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Juli 2025 – VERLOF 
Terwijl het buiten nog bloedheet is, staat de kleine meid op het kruispunt te bedelen. Zoals gewoonlijk. 
Binnen, in het huisje waar ze woont, zal het niet veel koeler zijn. Terwijl wij wachten op groen licht, geven 
we haar een koekje en maken een praatje. Ze vertelt haar naam en wij de onze. Een lach breekt door op 
haar vuile gezichtje: degene die naast mij zit, heeft dezelfde naam als haar oom. 
Zomaar een minuutje bij een verkeerslicht. Een klein gesprekje. Een lach. Een klein beetje aandacht, een 
meisje laten merken dat ze een persoon is, dat ze meer is dan ‘een bedelaar’. 
Dit was vanavond, toen ik na 2 maanden ‘mijn buurt’ weer kwam inrijden. Na een mooi verlof en daarna 
nog wat fijne vakantiedagen ‘onderweg’ ben ik weer veilig op mijn plek aangekomen. Vele kilometers 
veilig bewaard, vele mooie herinneringen en bemoedigingen rijker en met nieuwe energie om weer het 
kleine te mogen doen voor de ander. Dat is een dankgebed en een lofprijzing aan de Bewaarder waard. 
 
Augustus 2025 – LESSEN VAN DE STRAAT 
Het was tijdens één van mijn eerste rondjes door de stad dat hij mij opviel. Zittend achter het bushokje, 
starend naar de grond. Elk van zijn ledematen miste een kleiner of groter deel. Heel wat mensen trokken 
dagelijks aan hem voorbij. De eerste keer dat ik hem groette schrok hij zich wezenloos. Toen ik eens bij 
hem neerknielde met wat eten -gekocht met de twee euro die ik kreeg van een meisje uit de kerk na de 
uitzenddienst- was zijn tandeloze lach de mooiste die ik ooit had gezien. Dan valt niet meer op dat iemand 
stinkt en er vies uitziet. Op den duur ging hij mij herkennen en werd ik steeds vaker al opgemerkt door 
hem voordat ik iets kon zeggen. Een praatje maakte zijn dag al goed.  
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Vaak dacht ik over hem na. Dag in dag uit, als het regent en als het 
bloedje heet was – zomers en ’s winters, zat hij daar. Terwijl honderden 
mensen hem passeerden, zat hij daar starend naar de grond, wachtend 
op wat geld en wat te eten. Nooit heb ik hem horen klagen. Als ik aan 
het eind van de middag door de stad liep, zag ik hem soms op een 
andere plek. Voortgeduwd in zijn rolstoel of op een postoel, door een 
ander niet-al-te-fris-persoon. Niks hebben en er toch voor elkaar zijn. 
Alles wat ik heb is niet vanzelfsprekend en zeker niet verdiend, dat 
leerde ik van hem zonder dat we daar ooit over gesproken hebben. Zou 
hij geweten hebben dat hij een spiegel voor mij was? 
Vanmorgen moest ik weer langs zijn vaste plek. Vorige week zat hij er 
niet. Ook nu is hij er niet. Wel bloemen op zijn plek. En een 
aankondiging van overlijden. Hij is niet meer. Ik lees de kaartjes op de 
bloemen. Een klein meisje zal hem missen. En klein jongetje schrijft 
mooie woorden. Dat hij er niet meer is, raakt me. Maar misschien raakt 
me nog wel meer dat deze man weinig had en toch tot betekenis was. 
Voor mij, voor de kleintjes. Als ik er verder over nadenk dan realiseer ik 
me maar weer eens: veel bezit of weinig bezit, voorspoed of veel 
tegenspoed, meedraaiend in de maatschappij of horend bij het 
uitschot… je kan van betekenis zijn voor de ander. Als deze meneer het 
al in het klein kon, wat kunnen jij en ik dan wel niet met ons rijke leven? 
 
September 2025 – GEBEDSPUNTEN 
• Veel mensen die ik na mijn verlof weer sprak, vertelden (nieuwe) verhalen van corruptie. Na de 
verkiezingen in mei lijkt er een flinke oplaaiing te zijn. Mensen worden bedrogen, afgeperst en uitgebuit. 
Iemand verzuchtte: ‘Albanië heeft Jezus nodig’ en dat kan ik alleen maar extra onderstrepen. Bidt dat 
steeds meer en meer Albanezen Jezus mogen leren kennen en Zijn Geest hun hart én Albanië zal 
doorwaaien.  
• Albanië heeft te maken gehad met veel natuurbranden. Persoonlijk ken ik geen mensen die eronder 
geleden hebben, maar veel mensen waren bang en bezorgd. Vanuit gemeenten hoor ik verhalen van 
wonderlijke besparing. Ik hoorde ook over herders die uit wanhoop naar de kerk zijn gegaan, terwijl ze al 
jaren weigerden te komen (de plekken waar ze hun kuddes laten grazen zijn zwartgeblakerd. Ze moeten 
nu hun hooi-voorraad voor de winter al aanspreken). Bidt voor de mensen de veel verloren hebben en 
dank voor allen van wie velden/olijfgaarden zijn gespaard. Bidt dat wie in nood zijn toevlucht neemt tot 
de kerk, daar ook de God zal ontmoeten Die een veilige vesting is!  
• Komende week hoop ik met verschillende voorgangers (bekende en nieuwe gemeenten) te spreken 
over medische outreaches en andere diaconale activiteiten in hun gemeente. De medische outreaches 
hopen we dan weer vanaf half september tot eind november te houden. Bidt mee voor de juisten 
inzichten en woorden, openheid en zegen over het gedeelde verlangen: de liefde en oprechte aandacht 
van Jezus te brengen bij de mensen die ernaar zó naar snakken.  
 
Email: wdvries@gzb.nl 
Instagram: @hartenzorgvooralbanie 
Facebook: hartenzorg voor Albanie 
 
Goede Doelen Markt 2025 
Vorig jaar kon de Goede Doelen Markt helaas niet doorgaan i.v.m. de verbouwing van de Wingerd. 
Nu de verbouwing afgerond is, kunnen we de markt dit jaar wel organiseren. 
De markt vindt plaats op D.V. zaterdag 15 november 2025 in de vernieuwde Wingerd, van 10:00 uur tot 
13:00 uur en wordt georganiseerd ter ondersteuning van verschillende organisaties die zijn gericht op 
evangelisatiewerk en hulpverlening. Het doel is naamsbekendheid te geven aan de stichtingen en 
financiële ondersteuning.  

mailto:wdevries@gzb.nl
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Dit jaar zijn aanwezig: 
– Child’s Destiny of Hope  – Mercy Ships 
– European Christian Mission  – Nederlandse Patiëntenvereniging 
– GZB     – Stichting Ontmoeting 
– Israël Producten Centrum  – Woord en Daad 
 
Wat is er te koop op de Goede DoelenMarkt?  
Er is voor elk wat wils. Er kunnen originele en leuke cadeaus worden aangeschaft uit o.a. Kenia, India en 
Israël. U/jij kunt komen snuffelen tussen de vele boeken. Verder zijn er volop (kerst)kaarten, sieraden, 
sjaals, home-decoratie artikelen en bakmixen. 
Ook zijn er deze dag allerlei lekkernijen te koop zoals: stroopwafels, kaas, appelmoes, jam en nog veel 
meer. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken met wat lekkers erbij 
en bij te praten met elkaar.  
Misschien bent u/jij nog nooit langs geweest op de Goede DoelenMarkt, kom eens kijken en laat u 
verrassen! Van harte WELKOM! 
 
GZB-dagboekjes 2026 ‘Een handvol koren’ 
In 2026 bestaat de GZB 125 jaar. Op verschillende manieren wil men daarbij 
stilstaan, maar zeker ook met een speciale editie van ‘Een handvol koren’. 
Natuurlijk biedt het dagboek voor 2026 ook weer elke dag twee 
overdenkingen: 1 voor volwassenen én 1 voor jongeren. Het is een waardevol 
dagboek voor jong en oud! Een boekje kost € 17,95. De winst (€ 10,00) wordt 
besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 
Het dagboek is ook in gesproken vorm beschikbaar en is dan te bestellen via 
www.leesbutler.nl. 
 
Wilt u dit jaar ook (weer) een exemplaar ontvangen? U kunt deze bestellen 
door een mail te sturen naar zchervormdegemeentelinschoten@gmail.com.  
U mag uiteraard ook bij de leden van de zendingscommissie een boekje 
bestellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Egbert Kap (voorzitter), Arnoud Bosse (secretaris), Caroline Binnendijk en Wilma van Butselaar 
 

 

Van de redactie 
Hieronder vindt u de inlever- en verschijningsdata van de KerkKlanken. Eventuele 
tussentijdse wijzigingen worden vermeld in de kerkapp, op de website en/of in De 
Bazuin. Voor alle data geldt D.V.  
 
Inleverdatum  Verschijningsdatum  Over periode 
Za 20 december Zo 28 december  1e kwartaal 
Za 21 maart 2025 Zo 29 maart 2025  2e kwartaal 
Za 20 juni  Zo 28 juni   3e kwartaal (t/m half sept.) 
Za 5 september  Zo 13 september  4e kwartaal (vanaf half sept./bewaarnummer) 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 28 december. Deze geldt voor het eerste 
kwartaal 2025. Inleverdatum kopij: uiterlijk zaterdag 20 december.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het schema op pag. 16)    
Meisjesclub Mirjam 1   groep 5 en 6    donderdag  18.45 tot 20.00 u 
Meisjesclub Mirjam 2  groep 7 en 8    donderdag  19.00 tot 20.15 u 
Jongensclub David en Daniël  groep 5 t/m 8    donderdag  19.00 tot 20.15 u 
Tienerclub Joy    klas 1 en 2 v.o.    vrijdag   19.45 tot 21.00 u 
Tienerclub Manna   klas 3 en 4 v.o.   vrijdag   19.45 tot 21.00 u 
Tienercatechese  12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag  19.15 tot 20.00 u 
Jongerencatechese  16-18 jaar   maandag  20.30 tot 21.15 u 
19+-catechese   19 plus    zondag   vanaf 20.15 u 
Jeugdvereniging NIEK     16-25 jaar    zondag – om de week vanaf ca. 20.00 u 
Kinderkoor Emanuel  vanaf groep 2   maandag  16.15 tot 17.00 u 
Kinderbijbelgroep  groep 1-6   zondag   09.30 tot 11.00 u 

zo 14-sep Start koffiedrinken na de dienst 11.00 u

zo 14-sep Start JV Niek 20.00 u

wo 17-sep Start vrouwenkring Rivka 20.00 u

do 18-sep Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

do 18-sep Leeskring 20.00 u Juliananlaan 18-Mf

zo 21-sep Opening winterwerk 11.00 u

ma 22-sep Start Kinderkoor Emanuël 16.15-17.00 u

wo 24-sep Consistorievergadering 19.45 u

do 25-sep Start Club Mirjam II 19.00-20.15 u

do 25-sep Start Club David/Daniël 19.00-20.15 u

do 25-sep Start mannenverening Boaz 20.00 u

za 27-sep Men on fire - kampvuuravond

di 30-sep Start Ouderenkring 10-11.30 u

di 30-sep Start Gemeente Bijbel Kring 19.45 u

do 2-okt Start Club Mirjam I 18.45-20.00 u

do 2-okt Start Huisbijbelkring Li-Mo 20.00 u Bovenkerkweg 29-Mf

wo 8-okt Gebedsuur 20.00 u

wo 15-okt Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 16-okt Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

vr-ma 17-20-okt Tienerkamp

vr-ma 17-20-okt JV-weekend

za 1-nov Gebedsuur 08.00 u

do 6-nov Kerkhistorische kring 20.00 u

wo 12-nov Gebedsuur 20.00 u

za 15-nov Goede Doelenmarkt 10-13.00 u

wo 19-nov Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 20-nov Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

wo 26-nov Gemeente-avond "Bidden" 20.00 u

za 6-dec Gebedsuur 08.00 u

wo 17-dec Kerkenraadsvergadering 19.45 u

do 18-dec Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u

za 20-dec Inleveren kopij KerkKlanken

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

